YURTSEVER bunalımın faturası emekçilere 


ödetilemez! 


Faşist katiller bir arkadaşımızı bir İGD üyesini daha öldürdüler. Cevat'a da kıydılar. Cevat Balcı 
18 yaşındaydı. Zonguldak'- 
tan Üniversite giriş sınavlarına katılmak üzere gelmişti. Hem çalışıyor hem de Üniversite hazırlık kurslarına devam ediyordu. 26 Mayıs sabahı işe gitmek üzere yola çıktığı 
Zonguldak Öğrenci Yurdu'nun 50-75 metre ilerisinde pusu kuran faşist katillerin otomobilden açtıkları ateş sonucu yaralandı, kaldırıldığı hastanede öldü. 

Cevat'ın katilleri geldikleri gibi gittiler, yakalanamadılar! Gazetemiz baskıya girdiğinde yakalandıklarına ilişkin bir haber de yoktu. 


üyesi Gövel Balcı'nın cenazesini İstanbul'da törenle kaldırıldı. Törene binlerce ilerici yurtsever gencin yanısıra demokratik kuruluş ve gençlik örgütleri katıldı. 

Cevat'a memlek&ti Zonguldak'ın Devrek ilçesin- de ikinci bir cenaze töre- 


ni düzenlendi. Cevat'ın ce- 


nazesini şehir dışında arabalarla karşılayan Devrek halkı ve ilerici, devrimci gençliği faşist katilleri protesto etti. Faşist MHP ve Ülkü Ocakları'nın kapatılmasını istedi. 

Bu istem sadece Devrek halkının ve gençliğinin istemi değildir. Bugün milyonları, demokrasiden yana herkesi birleştiren ortak paydalardan birisidir. 

Ne var ki milyonların, halkımızın yürekten iste diğı MHP ve Ülkü Ocakları" nın kapatılması, gizli 


karılması ve dağıtılması yolunda hükümetin etkin bir konuma girdiğini söylemek mümkün değildir. 
Hükümet ikircikli tutumunu sürdürmekte, faşizme, emperyalizme ödün veren politikasından vazgeçmemektedir. Oysa hayatın kendisi bu politi- 


kanın can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünü sağlamanın yolu olmadığını, bu politika ile faşizmin tırmanışının önüne geçilemeyeceğini kanıtlamıştır. 

Yapılması gereken açık ve net bir biçimde önümüzde durmaktadır. Faşirt tırmanışın geriletilebilmesi, faşist cinayetlere ve saldırılara son verilebilmesi için faşist güçlere karşı etkin savaşım vermek Oo durumundayız. 
Etkin savaş, faşist teröre, hireysel eylemlerle karşılık vermek değildir. Kitlelere mal olan, kitlelerin katıldığı savaşım biçimleri en etkin savaş biçimleridir. Bu doğrultuda anti - faşist güçlerin eylem ve cephe birliğinin oluşumu yoluna güçlerimizi kanalize etmek tüm ilerici demokratik güç ve kuruluşların ertelenmez görevidir, 


”BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ MİTİNGİ” KARTAL'DA YAPILDI 


26 Mayıs günü 13 demokratik 
kuruluş İstanbul Kartal'da «Bağımsızlık ve Demokrasi Mitingi» düzenlediler. Miting düzenleyicileri arasında şu örgütler yer alıyordu: Maden-İş 4. Bölge Temsilciliği, Lastik-İş Anadolu Yakası Temsilciliği, Aster-İş Bölge Temsilciliği, İGD Kartal Şubesi, İKD Kartal Şubesi, TÖB-DER 
Kartal Subesi, İşçi Kültür Derneği, Kartal Yüksek Öğrenim Kül tür Derneği, Maltepe Halk Odası, Kartal Halkevi, Tugayyolu Kültür ve Dayanışma Derneği. 

Binlerce İlericinin yurtseverin katıldığı Kartal Bağımsızlık ve Demokrasi Mitingi büyük bir anlom ve önem taşımaktadır. Anlamlıdır çünkü; gericiliğin ve faşist güçlerin «Bayrağa saygı» Baravanası altında sesini yükselttiği bir günde ilerici demokratik güçlerin faşist tırmanışın gerlietilmesi yolunda ne denli kararlı olduklarının somut bir göstergesi olmuştur. Aynı zamanda gerici ve faşist güçlerın demogoli ve yalanla kitleleri etlamak çabalarının gerçek yüzü- 


nü gösterme ve faşist etkilenmeyi güçleştirici bir amaca yönelmesi İle dikkati çekmiştir. Önemldir çünkü, çok sayıda demokratik kuruluşun ve sendikanın katılması ile gerçekleşmiş, eylem birliği temelinde yükselmiştir. 
Kartal mitinginin en önemli sonuçlarından birisi de şudur: Bayrağa saygı duymayanlar, bayrağı Amerikan emperyalizmine, NATO 


culara peşkeş çekenler, Ülkemizl parselleyip satanlar bayrağa sahip çıkamazlar! Onlar, halk düşmanı, ülke düşmanı suratlarını «Bayrağa saygı» ve sahte milliyetçilik maskesiyle gizleme- ye çalışıyorlar ama nafile! Halkımız ve İlerici demokratik güçler onların maskesini düşürecektir. 
Kartal mitingi bu konuda ilk uyandir. Evet sadece uyarıl.. 


TÜM ULUSAL DEMOKRATİK GÜÇLER BİRLEŞİN ! 


CEVAT'LAR ÖLMESİ, 


GENÇLİK 27MAYIS'IN 
İLERİCİ GELENEĞİNİ 
SÜRDÜRECEKTİR! 


27 Mayıs ülkemiz tarihinde önemli bir gündür. Bu önem, 27 Mayıs askeri hükümet devirmesi hareketinin bir devrimi başlatmamış, anti - emperyalist hedeflere yönelmemiş olmasına karşın, 1960'lardan nisbi demokratik, hak ve özgürlüklerden ileri gelmektedir. 


Ancak yine 1960'lı yıllarla birlikte gezegenimizde önemli gelişmelere tanık olunmuştur. Barış, ilerleme ve demokrasi güçlerinin, ulusal kurtuluş hareketlerinin güçlü atılımları tüm insanlık gibi ülkemiz insanlarını etkilemiştir. 
Çağımıza damgasını vurân devrimci süreklere halkımız kayıtsız kalmamıştır. Toplumun en canlı, gelişmelere ve yeniliklere en açık kesimlerini oluşturan gençlik gelişmeleri yakından izlemiş, demokrasi ve sosyalizm savaşımının güçlü bir bölüğü olma yolunda güçlü ve kalıcı adımlar atmıştır. 27 Mayıs askeri hükümet devirmesi öncesinde Bayar - Menderes diktasına karşı sesini yükselten güçlerin ön saflarında yerini alan gençlik, 27 Mayıs sonrasında emperyalist - kapitalist sistemle bağımlılık ilişkilerinin sürdürülmesine ve bu ilişkilerin sürdürülmesinden yana egemen güçlere karşı savaşımı yükseltmiştir. Bunda şaşılacak bir yan yoktur. «Bugünün gençliği coşkun devrimci çalkantılar çağında, kapitalizmin sosyalizm ile dünya çapında çatışma çağında hayata girmiştir, ya da girmektedir. İki sistemin, iki yaşam biçiminin tarihsel yarışı, sınıf mücadeleleri ve ulusal kurtuluş mücadeleleri gençliği kaçınılmaz larak en devrimci sosyal süreçlere katılmaya zorlamaktadr» 


Bu evrensel çaptaki gerçeği 27 Mayıs'ın 18. yıldönümünde Türkiye'de daha kuvvetli, daha gür söylemek durumundlayız. Gençlik hareketinin ulaştığı düzey, gerek nitelik, gerek örgütlülük yönüyle, bu olanakları bize tanıyor. 
Ama asıl güven kaynağımızı gelişip güçlenen işçi sınıfı hareketiyle gençlik hareketinin başarışını belirleyen temel etmendir. Barış ve Sosyalizm Sorunları Dergisi Başredaktörü Konstantin Zaradov'un belirttiği gibi «Öğrencilerin ve gençliğin bütününün devrimci potansiyelinde temel olarak değerlendirilecek şey, işçi sınıfının mücadelesi, siyasal eylemidir. Uluslararası işçi sınıfı çağımızın odak noktasıdır. 
Çağımızı temel içeriğini tayin eden uluslararası işçi sınıfıdır: Kapitalizmden sosyalizme geçiş, insanlığın ilerleyişi- nin yolları, perspektifleri» (Ürün, s. 4, Gençlik konulu kollokyumdan). 


Tüm olaylarda oldugu gibi 27 Mayıs askeri hükümet devirmesi hareketi de işçi sınıfı gerçeği ve bilimi ışığında 
değerlendirilmelidir. İşçi sınıfının politik öncü akımı 27 
Mayıs'ı ne küçümsüyor ne de abartıyor. Olduğu gibi degerlendiriyor. Kimileri bugünkü derin ekonomik politik bunalımdan çıkışın yolunu 27 Mayıs tipi bir darbede görüyor. Kimileri de gerçek kurtuluşu 1961 Anayasası'na dönmekte görüyor. Anti - emperyalist konumlara geçemeyen bir devrim hareketinin başarısızlıkla sonuçlanacağını ya: şam kanıtladı. Kurtuluşu sadece nisbi demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde gören görüşlerin yanılgısı ise reformculuğun tarih sahnesine çıkışından bu yana sürekli kanıtlanıyor. 


İşçi sınıfı, 1961 Anayasası'ndan sonra oluşan nisbi demokratik hak ve özgürlüklerin korunması için verilen savaşımı desteklemekle kalmıyor, genişletilmesi için de savaşım veriyor. Ancak savaşımın esas yönünü işbirlikçi tekelci burjuvaziye, büyük toprak beylerinin erkine yöneltiyor. 
Emperyalizmin egemenliğine son verilmesini, NATO'dan, CENTO'dan çıkılmasını, ikili kölelik anlaşmalarının yırtılmasını, üslerin sökülmesini, ulusal sanayinin kurulmasını, iç ve dış ticaretin devletleştirilmesini öne sürüyor; sosyalizme açılan ileri demokratik düzenin kurulması hedefinde ilerliyor. 


Tüm. ulusal demokratik güçler gibi ilerici gençlik bu savaşımda. yerini almıştır ve İşçi sınıfının savaş yolunda yürümektedir. 


BUNALIMIN FATURASI 
EMEKÇİLERE ODETİLEMEZ 


Ülkemiz emperyalizme bağımlılığın zorunlu bir sonucu olarak derin bir ekonomik - politik bunalım yaşıyor. Egemen güçler bu bunalımdan çıkış yolunu emperyalizme, onun saldırgan örgütleri NATO'lara, CENTO'lara, sermaye kuruluşları İMF'lere, AID'lere, AET'lere daha sıkı bağlanmak- ta görüyor. Türkiye işçi sınıfı, demokratik güçler bunalımdan kurtulmak için NATO'lardan, CEN-TO'lardan çıkılmasını, ikili kölelik anlaşmalağıpin yırtılmasını, üslerin sökülmesini, tüm komşularımuzla, sosyalist ülkelerle dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesini istiyor. Bunun için savaşımını yükseltiyor. İşbirlikçi tekelci burjuvazi faşizm için üstelerken, işçi sınıfımız ve tüm ulusal demokratik güçler sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen için savaşıyorlar. 


NATO'CULUK, EMPERYALİZM YARARINA SİLAHLANMA YARIŞIDIR 


CHP ağırlıklı hükümet ikircikli davrandığı, tutarlı bir politika izleyemediği için egemen güçlerin isteği ve dayatmalarına boyun eğiyor. 

Başbakan Ecevit batı Avrupa gezisi sırasında gittiği her yerde «NATO'dan çıkmayacağız» dedi. 
Batı Alman ve İngiliz silah fabrikatörlerine «bize silah verin» diyor da başka şey demiyor. Emperyalist silah tekellerinin ülkemizde silah endüstrisi kurmalarını, Türkiye'nin de buna ortak olmasını istiyor. Bunun için Avrupa'da çalışan Türkiyeli işçilere ellerinde, avuçlarında ne varsa Türkiye'ye göndermelerini söylüyor. Oysa halkımız silah değil iş istiyor. 

Bu politika, bu istemler, işbirlikçi tekelci burjuvazinin istemleridir. Bundan ötürü TÜSİAD'çılar (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği) hükümetin politikasını yürekten destekliyorlar. Bu politikayı avuçları patlayıncaya kadar alkışlıyorlar. 

Hükümet yetkilileri hep, ekonomik yıkıntının MC hükümetleri döneminden devralındığını ileri sürüyorlar. Bu doğrudur. Demireller, faşist Türkeşler, emperyalizme, NATO'ya, sımsıkı bağlı olan bu halk düşmanı güçler ulusal çıkarlara aykırı, kapitalist sistemi savunan politikalarıyla ülkeyi bataklığın içine soktular. Ancak bugün işbaşında bulunan hükümet siyasal bazı farklılıklara karşın aynı kapitalist sistemi savunuyor. Önerileri, girişimleri hep buna yönelik. Bunalımdan kurtulmak yerine kapitalizmi güçlendirmek programları hazırlıyor. 
gileri haklı göstermek, bunalımın ağır yükünü işçi sınıfının ve emekçi halkın sırtına yıkmak halktan yana olmakla bağdaşmaz. 

Emperyalizmin talan örgütleri İMF'lere, AlD'- lere daha sıkı bağlanma ve NATO'culuk politikası ülke içinde işçi sınıfının yaşamsal çıkarlarını budama biçiminde kendisini gösteriyor. Bunun somut ve tehlikeli bir belirtisi Başbakan Ecevit'in Batı Almanya gezisine çıkarken işçi ücretlerinin dondurulması konusunda verdiği demeçtir. 

Başbakan Ecevit; «Ekonomik bunalımdan çıkmak, fiat artışlarını önlemek için işçi ücretlerine sınır getirilmesinin gerekliliğinden» sözediyor. 
Başta işçi sınıfımızın, onun örgütlerinin olmak üzere emekçi halkın, demokratik güçlerin tepkisiyle karşılanan bu açıklama neye ve hangi amaca dayanılarak yapılmıştır? 

Kuşkusuz bu sorunun cevabı CHP ağırlıklı hükümetin ekonomik politikası ile yakından ilintilidir. Ve hükümetin, ekonomik bunalımın üstesinden gelmek, hayat pahalılığını, fiat artışlarını, enflasyonu önlemek için yapmış olduğu çalışmaların ve bundan sonra yapacaklarının bir parçasını oluşturduğundan büyük önem taşımaktadır. 
Bu açıklama aynı zamanda yeni hükümetin ekonomik politikasının özünü, dayandığı temelleri ve yönelimleri açıkça ortaya koyması açısından də ilginçtir. 
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«Enkaz devraldık» diyerek zamları, ver- ` 


ÜLKEMİZDEKİ BUNALIM VE 
HÜKÜMETİN UYGULAMALARI 


Ülkemizin içinde bulunduğu bunalım kalıcıdır. Emperyalist - kapitalist sistemin genel bunalumına bağlı olarak yükselip, alçalmaktadır. Dışa bağımlılık ve çarpık kapitalistleşme sonucu bunalım kat kat sertleşmekte, süregenleşmektedir. 
İMF'lerden sağlanan krediler bunalımdan çıkış için yeterli olamamakta, tersine ülke ekonomisine yeni yükümlülükler ve sorunlar getirmektedir. Bu nedenle tekelci sermaye finansman kaynaklarını ülke içerisinden sağlama girişimlerini yürütmeye çalışmaktadır. Üretimin azaltılması, fiatların yüksek tutulması, devalüasyonlar, taban fiatlarının düşük tutulması ve işçi ücretlerinin dondurulmak istenmesi bunun somut göstergeleridir. Bu girişimler aynı zamanda İMF'nin önerileri, kredi verme koşulları arasında da yer almaktadır. 

Hükümetin ücretlerin sınırlandırılması konu - sunda yaptığı açıklama ile tekelci sermayenin TİSK, MESS gibi örgütlerinin genel kurullarında ücretlerin dondurulması isteminin aynı zamana denk düşmesi hükümetin tekelci sermayenin istemlerine boyun eğdiğinin çarpıcı bir örneğidir. 


FİAT ARTIŞLARININ VE ENFLASYONUN NEDENİ İŞÇİ ÜCRETLERİNDEKİ 
ARTIŞ DEĞİLDİR! 


Tekelci sermayenin ve ideologlarının işçi ücretlerinin dondurulmasını haklı çıkarmak için ileri sürdükleri nedenler öteden beri biliniyor Hangi biçimler ve özgül özellikler gösterirlerse göstersinler bunların iddiaları tek bir noktaya dayanmaktadır; «Ücret artışları fiatların yükselmesine, dolayısıyla enflasyona neden olur. Enflasyonu ve fiat artışlarını engellemek için ücretleri dondurmak, tarım ürünlerinin taban fiatlarını düşük tutmak gerek.» 

Ekonomik bunalımın, fiat artışlarının, enflasyonun tüm sorumluluğunu ve yükünü işçi sınıfına, emekçi halka yüklemeyi, işçi sınıfının zorlu savaşımlarla elde ettiği kazanımları yokederek tekellerin kârlarını arttırmayı ve güçlenen ekonomik - politik savaşımı, sendikal hareketi engellemeyi amaçlayan bu iddianın hiçbir tutarlı yanı yoktur. 

İddia edildiği gibi ücret artışları fiatların yükselmesinin ve enflasyonun nedeni değildir. Tam tersine fiatların yükselmesi ve enflasyon, ücretlerin artmasını zorunlu kılar. Burjuvazinin bu gerçeği ters - yüz etme çabalarını Karl Marx bundan yüz yıl önce mahküm etmiştir. Marx, burjuvazinin ve ideologlarının iddialarını şöyle cevaplandırıyordu: «En soyut biçimiyle ifade edildiğin- de "ücretler metaların fiatlarını belirler’ savı şu anlama gelir: Değer, değerle belirlenir ve aslında bu geveleme, değer hakkında hiçbirşey bilmediğimiz anlamına gelir. Ücretin, emeğin değil de, “işgücünün fiatı olduğunu bildiğimize ve artı - değeri, şu halde kârı, bu 'işgücünün' yarattığını unutmadığımıza ve bir metaın değerinin ücret tarafından değil de, o metain içinde bulunan 'sosyal bakımdan gerekli emek' miktarı tarafından belirlendiğini bildiğimize göre, bundan bir metaın fiatının, yani değerinin para ile ifade edilen yüzünün. işçiye ödenmiş olan ücretlere katiyen dayanmadığı sonucu zorunlu olarak çıkar» (Ücret, Fiat ve Kâr - K, Marx). 

Ücret artışlarının, enflasyonun ve bunalımın nedeni olmadığını parababaları ve holdingçiler de domuz gibi biliyorlar. Ancak «bir yalanı kırk kez tekrarlarsan doğru görünür- ilkesinden hareket eden bu azgın sömürücüler gerçekleri ters - yüz etme kampanyasına devam ediyorlar. Gerçek durum ise rakamlarla ortadadır, «1978 yılı programuındaki verilere göre fiat artışlarının hızlanması karşısında, işçilerin gerçek ücretlerinde artış ye- 


rine düşüş saptanmıştır. 1974 yılında 22 lira 63 
kuruş olan gerçek işçi ücretleri (fiat artışların - dan arınmış ücret), 1975 yılında 23 lira 40 kuruşa, 1976 yılında 26 lira 83 kuruşa (yükselmiştir. 
Ancak 1977 yılı fiat artışlarının %50'yi bulması gerçek ücretleri de düşürmüştür. 1977 yılının ilk üç ayında 26 lira 83 kuruştan 25 liraya düşen gerçek ücret, 1977 yılının son iki ayında 24 liraya kadar inmiştir.» (Cumhuriyet) 

Görüldüğü gibi, işçi ücretlerinin artması fiat artışlarının ve enflasyonun nedeni değildir. Ücret artışlarından tek bir sonuç doğar; o da kapitalistlerin kârının azalmasıdır. Ve bugün işbirlikçi tekelci burjuvazinin dayatması, daha çok kâr hırsından, isteminden başka bir anlam taşımamaktadır. 


IŞBİRLİKÇİ TEKELCİ BURJUVAZİ FAŞİZMİ TEZGAHLAMA ÇABALARINA HIZ VERİYOR 


İşbirlikçi tekelci burjuvazi daha çok kâr elde edebilmek için ülkeyi bir çalışma kampına çevirmenin planlarını yapıyor. NATO'ya, uluslararası tekellere sırtını dayayarak faşizme tırmanıyor. 
Ücretleri dondurabilmek, toplu sözleşme düzenin değiştirebilmek için faşizmi tezgahlama çabalarına hız veriyor. 

Bu kanlı planlarını başarabilmek için para döküyor, gerici - faşist güçlere her türlü yardımı yapıyor. AP ve ortakları, faşistler, Türkeşler yeni provokasyonlara hazırlanıyorlar. AP'nin 26 Mayıs'ta İstanbul'da, faşist MHP'nin aynı gün gövde gösterilerine hazırlanmaları ve böyle eylemleri sürdüreceklerini söylemeleri boşuna değildir. Bu gösterileri düzenleyenler seylemlerimizin siyasi yönü yoktur» deseler de bu eylemler bal gibi politiktir. Büyük bir provokasyondur. 1 Mayıs'ta işçilerden emekçi halkımızdan ağır bir darbe yiyen, tezgahlamaya çalıştıkları oyunları boşa çıkarılan gerici - faşist güçler, en kaba anti - komünizm ile intikam almak istiyorlar. Yayın organlarında, demeçlerinde, komünistlere, ilerici demokratik güçlere her yönden saldırıyorlar. Gösterilerinin amaçlarını kendileri bile saklamıyorlar. Gerçekten de «bayrağa saygı», «apolitik» olarak göstermeye çalıştıkları bu gösterilerin ilerici güçleri gözden düşürmekten, hükümeti zor durumlara düşürüp zayıflatmaktan ve faşizme kitle tabanı hazırlamaktan başka hiçbir amacı yoktur. 

İşbirlikçi tekelci burjuvazinin, gerici - faşist güçlerin, emellerine ulaşmak için baş vurdukları diğer bir yol, Kürt halkı üzerinde düzenlenmeye çalışılan provokasyonlardır. 

Din ve mezhep ayrılıkları körüklenerek, maocu karşı - devrimöilerle birlikte türlü kışkırtmalara başvurularak, Türk ve Kürt emekçileri birbirine düşürülmeye çalışılmaktadır. Kanlı bir iç savaşın yolları döşenmektedir. 

Tüm ulusal demokratik güçler, böylesi kışkırtmalara, faşizmi tezgahlama girişimlerine karşı uyanık olmak zorundadırlar. Gerici - faşist güçlerin provokasyonlarına karşı durmak, AP ve ortakları MHP'nin baştan aşağı intikam ve anti - komünizm kokan eylemlerini, yürüyüşlerinin amaçlarını açığa çıkarmak, bu yürüyüşlere katılmamak bir yurtseverlik borcudur. 

İşçiler, emekçiler, gençler i Mayıs 1978'de faşizme geçit vermeyeceklerini ve faşizme karşı savaşta kararlılıklarını gösterdiler. Faşizme, emperyalizmin, işbirlikçi tekelci burjuvazinin, NATO'cuların ekonomik - politik dayatmalarına karşı çıktılar. 

Bu istemleri hayatın her alanında ileri sürmek ve yığınsal çıkışlar temelinde yaygınlaştır - mak, emperyalizmin oyunlarına, faşizmin karanlığına, maoculuğun provokasyonlarına karşı güçlü bir duvar örmek, bu doğrultuda ulusal demokratik güçlerin eylem ve cephe birliğini oluşturmak günün görevidir. 
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Birbirinden ne kadar farklı görüşe sahip olursa olsun her insanın çözüm aramak gereksinimini duyacağı çocuk hakları sorununun yirmi yıldır çok ciddi boyutları ile halâ gündemde oluşu sanırım şu gerçeğin altını çizerek bir kez daha değerlendirilmesini gerekli kılıyor: «Çocuklar ancak gerçek bir özgürlük ve barış ortamında en doğal ve en temel haklarından yararlanabilme olanağına kavuşabilirler.» 

Çünkü, çocuklarımız için barışı sağlamadıkça, onlar için yapabileceklerimiz çok kısa bir süre içinde yokolma tehlikesiyle karsı karşıya olacaktır hep... Bir yandan Nötron Bombası yapılsın mı, yapılmasın mı tartışması sürdürülürken ve dünyamızda depolanmış nükleer silahlar dünyayı birkaç kez yokedecek güce sahipken, çocuklarımıza; «gülün, ieğlenin, diğer ulusların çocukları ile arkadaş olun, çalışın, öğrenin, kavga etmeyin, mutlu olun!» demek, onların bedence daha sağlıklı büyümeleri için bir takım çalışmalar planlamak anlamını yitiriyor bir yerde. 
ULUSLARARASI TEKELLERİN 
KÂR HIRSI YAŞAMI 
ÇOCUKLARA ZEHİR EDİYOR. 

Sanayileşmiş ülkelerde kaynaklar, düzeni ayakta tutabilmek. için, öncelikle çokuluslu tekelleri daha da güçlendirecek savaş teknolojisini geliştirme çabalarına ayrılınca eğitim ve sağlık konuları gibi çocuklarımız için vazgeçilmez könulardaki araştırma ve çalışmalara çok sınırlı kaynaklar ayrılabilmektedir 

Gelişmekte olan ülkelerde zaten kıt olan kaynaklar çocukların en sağlıklı biçimde yetişmelerini sağlamak için kullanılacak yerde, tüm geleceklerine ambargo koyacak şekilde silahlanmaya (o harcanmaktadır. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekteri'nin açıkladığına göre kalkınmakta olân ülkelerde 350 milyon çocuk sağlık, eğitim ve beslenme konusunda en basit hizmetlerden dahi yoksundur. 

1979 UÇY'DA 350 MİLYON ÇOCUK 
SORUNLARINA ÇÖZÜM 
BEKLİYOR 

B.M. Genel Sekreteri'nin sözünü 
ettiği bu 350 milyon çocuktan 20 
milyonu Türkiye'de yaşamaktadır. 
Bu 20 milyonun 16 milyonunu 0-14 yaşları arasındaki çocuklar oluşturuyor. 

e Bu 20 milyon çocuğumuzun önce can güvenliği içinde büyüyebilecek- 


lerinden emin miyiz? 
e Kreş ve yuvasızlık nedeniyle her 


türlü bilgili denetim ve yönetimden yoksun, sokakta büyüyecektir. Bu 
20 milyon yavrumuzun çoğu, birçokları yanlış ve kötü alışkanlıklar edinerek yetişecekler, belki de bencil ve saldırgan olmaya itileceklerdir. 

e Bu 20 milyon çocuk, eğitimde firsat eşitliğinden yararlanamamaları 


1 HAZİRAN 


YAŞASIN 1979 


1 Haziran 1979 Birleşmiş Milletlerin Dünya Ço cuk Hakları Bildirgesin! yayınlayışının 20. yıldönü. 


müdür. 


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 31. oturumun da bu yıldönümünü Uluslararost Çocuk Yılı ilan et- 


miştir. 


Uluslararas ıÇocuk Yılına daha altı ay var. Ancak ülkemizde ulusal düzeyde çocuk yılı için çolışmalar, özellikle Nisan 1978 boşlarında yoğunluk kazcncčı. UÇY Türkiye Milli Komitesi kuruldu. İstanbul ve Ankara'da bir araya gelen örgütler birer komite oluşturdu. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ve önümüzdeki yılın UÇY olması dolayısıyla çol:şmaları yoğunlaştırdılar. 

a YG olarak 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ve 1979 UÇY için üzerimize düşen görevi eksiksiz olarak yerine getireceğiz. İstanbul Komitesi Başkanı sayın Reha İsvan'ın 1979 UÇY dolayısıyla hazır- 


ladığı konuşmayı bugünün anlamı dolayısıyla özetleyerek sunuyoruz, 


bir yana, belki de tümüyle eğitim v lanaklarından yoksun kalacaklardır Türkiye'de lise düzeyinde meslek okulu sayısı, imam hatip okulları dahil 568 adettir. Okuma-yazma bilmeyen! nüfusumuzun % 54,7'sini oluşturduğuna göre, ilkokula hiç gitmeyen pek çok çocuğumuz vardır. İlkokula devam edenlerin sayısı 1.263.802 Üniversitenin kapısına dek 374.000 öğrenci ulaşabilmekte ancak. Bunlardan yalnız % 9,35 yani 35.000'i yüksek öğrenim olanagına kavuşabiliyor. Ölmez sağ kalır- sa da gördüğü bilimsel eğitimden belki de daha yoğun bir tepkisel egitimden geçerek mezun oluyor. 
Böyle bir durumda Anayasa'mızın öngördüğü öğrenim özgürlüğünden henüz sözedilebilinir mi? 

e Evlatlarımızın pek büyük çoğunluğunun sporla ilişkileri stadyomlar- da ya da TV'de izleyebilecekleri ile sınırlı kalacaktır. Ve gene biliyoruz ki bu 20 milyon çocuğumuzdan yaklaşık 1,5 milyonu özel ilgi gurubu 0- larak nitelendirebileceğimiz korunmaya muhtaç geri zekalı, sürekli bakıma muhtaç, özel eğitim, rehberlik vb. gerektiren çocuklardan oluşmaktadır. Bu sayılar resmi istatistiklere ulaşabilenlerdir. Elimizin erişmediği yerlerde nice evladımızın ruhsal ya da bedensel durumu konusundaki bilgiler bu sayılarda yeralmaktadır. 

Özellikle emekçi ailelerin çocuklarının kırsal yörelerde topraksız ve işsiz, her türlü güvenceden yoksun yaşam savaşı veren, ya da kentlere dış ülkelerde çalışmaya giden ailelerin çocuklarının durumları içler acısıdır. 

1975 yılı resmi istatistiklerine 
göre, Türkiye'de 12-14 yaşları arasında 3 milyon çocuk yaşamaktadır. 
T.C. yasalarına aykırı olmasına kar- 


şı, bu 12-14 yaş gurubundaki çocukların 1.146.000'i çalışmaktadır. 18 
vaşın altında çalışan çocuk sayısı- nın 5 milyonu aştığı biliniyor. 
Çalışan çocuklar konusunda yasalarla gerçekler arasındaki bu çelişki gibi, bir yasa ile diğer bir yasa arasında da çelişki vardır. Nitekim 
12 yaşındaki işçiler Çıraklık Yasası 
uyarınca Sosyal Sigortalar Kurumu’ na (SSK) kaydolmayı gerektirmektedir, Oysa T. C. yasaları çocuk işç çalıştırmayı suç saymaktadır. Üste lik SSK'ya kaydolmuş olsalar dahi, bu emekliliklerine ya da kidemleri- ne sayılmamaktadır. Tarım ve diğer bazı sektörlerde çalışan çocuklarımız ise en ilkel güvenceden dahi 


yoksundur. 
ÇIRAKLAR, İŞVERENLERİN 
İNSAFINA TERKEDİLEMEZ! 

20 Kasım 1959'da kabul edilmiş 
olan Çocuk Hakları Beyannamesi'- nin 9. ilkesi şöyle: 

«Çocuk her tür ihmal, zulüm ve 


sömürüden korunmalıdır. Ve her ne biçimde olursa olsun satılmamalıdır. 

Çocuğun uygun asgari çalışma yaşına ulaşıncaya kadar çalışmasına izin verilmemeli sağlık ve eğitimini aksatacak veya beden, zihin veya ruh gelişmesini engelleyecek herhangi bir iş veya mesleğe girmesine hiçbir zaman izin verilmemelidir.» 

Gerek Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 9. ilkesi, gerekse T.C. Anayasası'nın 43. maddesi çocukların çalışma koşulları bakımın- dan özel biçimde korunmasını öngörmektedir. Oysa, sayın Cumhurbaşkanımızın vetosuna karşın 1977 
Temmuz'unda Parlamentodan geçerek yürürlüğe giren Çıraklık Yasası'nın 14. maddesine göre çıraklar saat 21'e kadar çalıştırılabilmektedirler. Yine aynı yasanın 16. madjesi çırağın velisi tarafından imzaianmış sözleşmeyi çırak reşit olduktan sonra da bağlayıcı saymaktadır. 
Bu madde de hem İnsan Hakları Ev- 


ULUSLARARASI ÇOCUK GÜNÜDÜR ! 
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rensel Beyannamesi'ne hem de T.C. 
Anayasası'nın 10. maddesine aykırıdır. Çırağın velisi tarafından imzalanmış sözleşmeye ek olarak birçok işveren, çocuğun velisine bir de 20. 
000 liralık kefalet senedi imzalattırmaktadır. Ayrıca Çıraklık Yasası'nın 
32. maddesinde «507 sayılı yasaya bağlı işyerlerinde çalışan çıraklar kalfa belgesi aldıktan sonra 2 yıl içinde işyeri sahibinin izni olmadık- ça, başka bir işe (o giremezler» hükmü yer aliyor. Bu madde de Anayasa'mızın 40. maddesine aykırıdır. 40, madde, «herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğüne sahiptir.» der. 

Yine 1977 Çıraklık Yasası'na göre çiraklarla işveren arasındaki ilişkileri düzenleyecek bir çıraklık kurulu öngörülmüş, çirakların sendikalara ya da derneklere girmeleri yasaklanmıştır. Bakınız bu çıraklık 


kurulunda kimselerin temsilcileri bulunuyor. Bakanlık temsilcileri dışında; 


e Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, ` 

e Türkiye Ticaret Odaları Birliği, e Türkiye Sanayi Odaları, 

» Ticaret Odaları Temsilcileri. 
Yani çırakların hak ve çıkarlarını, çocukların sömürülmesini yasallaştıran Çıraklık Yasası aracılığıyla, «onları çalıştıranların. insafına bırakılyor.» (1) 

Üstelik yasada 12 yaş olarak 

saptanan çıraklık yaşı, gece saat 21 
00'e kadar çalışmaları öngörülen «çırakların yaşı, çıraklık komitelerince işkollarına göre saptanabilir» hükmü var. 
HÜKÜMETLER UÇY'DA 
ÇOCUKLARLA İLGİLİ YASALARI 
GÖZDEN GEÇİRMELİDİRLER! 

Suça itilen çok sayıda *çocuğu- 


oluşturulmasını önerdi. 


bildirdiler. 


ferans toplanmasını önerdiler. 


muzda bizden ilgi beklemektedir. Uyuşturucu maddelere alıştırılan, fuhuşa itilen, pornografi ticaretine alet edilen, şiddet eylemlerinde kullanılan çocuklarımız 1979 Çocuk Yılı çalışmalarımızda öncelikle üstün- de durulması gereken evlatlarımızdır. 

Bizce bu yılın en önemli ve B. 
M tarafindan vurgulanan hedefi, yeryüzünde (o milyonlarca çocuğun mutsuzluğunun asıl nedenlerinin, yani savaşların, silahlanma yarışlarının, emperyalizmin, faşizmin, ırkçılığın sergilenmesi, kamuoyuna duyurulması, kitlelerin her türlü baskı ve savaş tehdidinin ortadan kalktığı bir dünya yaratmak için seferber edilmesidir. 

Ama bu uzun vadeli hedefimizin yanısıra, Uluslararası Çocuk Yılı, çocuklarla ilgili araştırma ve çalışmaların yapıldığı, somut adımlar atıldığı bir yıl olmalıdır. Bu yıl içinde hükümetler, çocuklarla ilgili yasaları gözden geçirmeye, geliştirme- ye teşvik edilmeli, yeni yeni çocuk hastahaneleri, kreşler, ana çocuk sağlığı merkezleri, çocuk parkları vb. 
inşa edilmelidir. 

Madem ki çocukların yaşam, sağlık, kültür ve eğitim haklarından, yasaların kendilerine getirdiği güvencelerden (o yararlanabilmeleri- nin önkoşulu dünyada tüm yaşayanların, kendi yaşam biçimleri konusunda özgürce karar verebilmeleri, yeteneklerini geliştirmelerini güvence “altına alabilmeleridir. O halde «çocuklarımızla birlikte ve çocuklarımız için» özgürlük ve barış mücadelesinde hepimiz bir ve beraber olmalıyız. 


(1) — «İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 1977» 


İGD'NİN 1979 ULUSLARARASI ÇOCUK YILI İLE İLGİLİ ÇAĞRISI: 


ÇOCUKLAR YARINLARI UMUDUMUZUN... 


Birleşmiş Milletler, 1979 yılını Uluslararası Çocuk Yılı ilan etti ve Uluslararası Çocuklar Yılında, tüm ülkelerin kalkınma planlarının çocukların yararı gözönüne alınarak hazırlanmasını, tüm kurumların çocuk konusunda duyarlı olmalarını, çocuğun her tür sosyal ve ekonomik programın bir parçası olduğunun kabul edilmesini, ulusal düzeyde çocuk programlarının 


Birleşmiş Milletlerin bu çağrısı dünyanın dört bir yanından yanıt aldı ve 1977 Ağustos ayı içinde bu çağrıya 38 ülkeden cevap geldi. Bunların 15'i UÇY çalışmalarını yürütmek üzere kendi ulusal komitelerini kurduklarını 


Birleşmiş Milletlerin bu insanlıktan yana çağrısı ülkemizde de geniş yankı uyandırırken, demokratik kuruluşlar da bu konuda çalışmalara başladılar ve İlerici Kadınlar Derneği ile Türk Tabipler Birliği konuyla ilk ilgilenen ve yılı tüm Türkiye çapında yaygınlaştıran ulusal örgütlerimiz oldular. Bu arada bir de Milli Komite kuruldu. 

İKD ve TTB, UÇY'nin en geniş kitlelere ulaşmasını ve bu kitlelerin çocukların geleceği için seferber edilmesini, çocukların çeşitli sorunlarıyla ilgili konularda komisyonlar kurulmasını, bu komisyonların en kısa zamanda çalışmaya başlayarak 1979 yılı başında büyük ve geniş bir ulusal kon- 


İKD ve TTB'nin bu çağrısına; İGD, İL-TİP.DER, Görsel Sanatçılar Derneği, TÖB-DER, Türkiye Hukukçu Kadınlar Derneği, ÇIRAK-DER, Karikatürcüler Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Halkevleri, Psikologlar Derneği, Türk Hava Kurumu, TÜS-DER, İLD, Tİ-SAN, TYS, Şehir Tiyatroları, Barış Derneği, Genel-Der. katıldı. Bu kuruluşların biraraya gelmesi ile yapılan çalışmalarda bir sekreterya ile çeşitli komisyonlar oluşturuldu ve demokratik örgütler kendi alanlarına giren araştırma konularını incelemeye başladılar. 

Günümüzde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, tekeller faşizmi yeniden palazlandırma çabalarındadırlar, Bu da tekellerin acımasız, kâr, daha çok kâr hırsından ve bu uğurda her türlü insanca değeri yok saymaların- dan geliyor. Tekellerin bu politikasının bir sonucudur ki, bugün üzerinde yaşadığımız dünya her an patlamaya hazır bir barut fıçısı haline gelmiştir. Ve kuşkusuz ki bunun en büyük zararını çocuklar görmektedir. 
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Çalıştırılan çocuklar ise sorunun diğer önemli bir yanı. Bugün Türkiye'- de yasalara karşın 12-14 yaş grubundaki 1,5 milyon çocuk çalıştırılmakta ve çalıştırılan bu çocukların yasalardaki statülerinden gelen sorunlarının yanısıra beslenme, konut, ücret, eğitim, gelişme gibi bir çok sorunları çözüm beklemektedir. 

Oysa ki sosyalist ülkelerde çocuğa toplum içinde apayrı bir yer verilmiştir. Öyleki Sovyetler Birliği'nde «ÇOCUK» düzenin tek ayrıcalıklısı sayılarak korunmuştur. 1979 çocuk yılında, sosyalist ülkelerde yaşayan halklar, artık çocukların bir beslenme sorunundan, bir eğitim sorunundan, bir çalışma sorunundan söz etmeyecekler. Bu kavramlar onlar için aşılmıştır artık. 

Oysa ki bizler, ne yazık ki, çocuklarımıza balonlu, çiçekli, oyunlu, eğlenceli bir çocuk yılı programı müjdeleyemiyoruz. İsterdik ki ülkemiz özgür olsun ve çocuklar kendilerine armağan edilen bu yılda çocuk olmanın sevincini, kıvancını, mutluluğunu duyabilsinler. Ama çalışmalarımız özlediğimiz bu düzenin kurulması savaşımından ayrı birşey değil. Bunun için önümüzdeki yılı, demokratik örgütlerin gereğince değerlendirmesi gerekiyor. 

1979 Uluslararası Çocuk Yılı, çocuklarla ilgili her sorunun tartışıldığı, çözümlerin önerildiği yıl olmalıdır. Tüm demokratik kuruluşlar, UÇY için oluşturulan Türkiye Milli Komitesine öneriler götürmeli, örgütlerarası ilişkiler zenginleştirilerek eylem programlarının gerçek yaşama geçirilmesi doğrultusunda savaşım verilmelidir. 

Uluslararası Çocuk Yıhnda örgütümüz İGD'ye büyük görevler düşmektedir. Örgütümüz bu yıl içinde «Çocuk ve Çalışma» konusunu inceleyecek, çalışan çocukların sorunlarını dile getirerek çözümler önerecek, gençlik olarak bu konuya daha önemle eğilerek elindeki tüm olanakları sunacaktır. Bu doğrultuda oluşturulan İGD çocuk komisyonu, üst komiteyle UÇY ile ilgili ilişkilerini sağlarken, diğer yandan çalışmalarını hızlandıracaktır. Tüm İGD' li arkadaşları UÇY'na aktif bir biçimde katılmaya çağırıyoruz. 

İşçiler, köylüler, aydınlar, gençler! 

Geleceğin umudu çocuklarımızın özgür bir dünyada yaşamaları için, sizleri geleceğin savaşsız ve sömürüsüz dünyasını kurmaya çağırıyoruz. 

YAŞASIN 1979 ULUSLARARASI ÇOCUK YILI! 
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İlerici Gençler Derneği'nin 1. Bü: yük Kongre'si 15 - 17 Mayıs tarihle ri arasında toplandı. 1, Büyük Kong re'ye yaklaşık üç aylık bir hazırlık döneminden geçilerek gelindi. Bu üç aylık hazırlık döneminde basın toplantıları, basın bildirileri, afişlemeler gibi ajitasyon ve propaganda çalışmalarının yanısıra, şube kongreleri toplandı. Genel kurul delegeleri seçil di. Ayrıca 1. Büyük Kongre'de kulla nılmak üzere İGD antetli çantalar, defterler, kalemler hazırlandı 

Yoğun çalışma temposu 1 Mayıs 1978'in yığınsal ve anlamına yaraşır bir biçimde kutlanmasından sonra ivme kazanarak 1. Büyük Kongre'ye kadar devam etti. 

Üç aylık hazırlık dönemi boyunca yoğun çaba içerisinde olanlar sadece İGD üyeleri, büroları, şubeleri değildi 

Ama ne maocu hainlerin ne de faşistlerin oyunları sökmedi. İGD'nin örgüt ve disiplini, üyelerinin özverili, kararlı, provokasyonlara geçit verüz tutumu saldırıları boiy gre engellenemedi. İlan edildiği tarihler arasın da, 15 - 17 Mayıs'ta toplandı, üç gün ve beş oturum sürdü. Kongre boyunca üç dayanışma gecesi düzenlendi. 
İlk gece Spor ve Sergi Sarayı'nda «Anti emperyalist Dayanışma, Barış, Dostluk için Gençliğin Savaşım» ge cesi adı altında yapıldı. Coşku dolu 


bu gafi kitleselliği ve politik ağırlığı ile dikkati çekti. 15 Mayıs günü Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda «Şili Halkıyla Dostluk ve Kardeşlik» gecesi yapıldı. Gençliğin uluslararası dayanışmasının somutlandığı bu geceyi 16 
Mayıs'da Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu salonu'nda «Gençliğin Dostluğu ve Dayanışması» gecesi izledi. 
Son gece Bakırköy (Halkevi'nde «Gençlik Birlik - Dayanışma» belgisi altında kutlandı. Bu gece de 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali onuruna düzenlenmişti. Ana belgi: «Haydi Havana 78» idi. 

KONGRE'NİN BİRİNCİ GÜNÜ 

Birinci gün, İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü'nün açış konuşması ile başladı. Diğer sayfalarımızda tamamını verdiğimiz açış konuşmasını divan seçimleri izledi. Maden-İş Genel Başkan Yardımcısı Kemal Daysal Başkanlığında, gazetemizin sahibi Rıfat Güler, Gıyasettin Subaşı, Sema Çaybaşı'ndan oluşan Divan kurulu delegelerin oybirliği ile seçildi. Coşkun alkışlar arasında göreve başlayan Divan seçimini gündemin diğer maddeleri izle 


Kongreye çok sayıda yabancı ve yerli konuk katıldı. Yabancı konuk ların içerisinde DDGF'den, çeşitli ülkelerin ulusal örgütlerinden seçkin temsilciler vardı, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu adına Carlos 


Silva, ve Kosta Sipsas, Fransız Genç Komünist Hareketini temsilen Patrice Douwen, Polonya Sosyalist Gençlik Birlikleri Federasyonu'ndan Janusz Witezak, Yunanistan Genç Komünistler Birliği (KNE)'den Vasili Chronax, Danimarka Genç Komünistler Birliği (DKU)'dan Per Nielsen ve Federal Almanya Sosyalist İşçi Gençlik Birliği (SDAJ)'dan Werner Stürmann kongrenin yabancı konuklarıydı. Dünyanın çeşitli ülkelerin - den gençlik örgütleri çeşitli neden - lerden ötürü kongreye katılamadıklarını üzüntüyle bildirdiler. Kimileri vize verilmediği için gelemediler. Uluslararası Öğrenciler Birliği temsil- 


1. BÜYÜK 


DDGF temsilcilerinden o Portekiz'i Carlos Silva sözaldı. -Yaşasın İGD. 
Yaşasın DDGF» haykırışları arasın - da kürsüye geldi. Konuşmasında Türkiye'de ilerici gençliğin güçlü ve etkin bir örgütü olan İGD'ye dikkati çeken Carlos Silva, İGD gibi bir örgütün dünya gençlik ailesine katıl - masından, üyeleri olmasından kıvanç duyduklarını belirtti. Carlos Silva'- nın ardından birer birer çeşitli ülkelerin ulusal örgüt temsilcileri söz aldılar. Örgütlerinin sıcak dayanışmasını, başarı dileklerini ilettiler, 

Yerli konuklar arasında sendikalardan, demokratik kitle örgütlerin - den, gençlik kuruluşlarından çok sa - yıda temsilci bulunuyordu. Kongrede Maden-İş Genel Başkan Yardımcısı Murat Tokmak, Bank-Sen Genel Başkanı Metin Denizmen, Barış Derneği Genel Başkanı Mahmut Dikerdem, İKD Genel Başkanı Beria Onger, KÖGEF Genel Sekreteri Salih Mehmet, İLD, ÇIRAK-DER, TÜTED temsilcileri birer konuşma yaptılar. 

Kongrenin 1. gün 1. oturumuna, yerli ve yabancı konukların konuş - malarından sonra komisyonların se - çimi ile devam edildi. Tüzük Tadil Komisyonu, Mali ve Denetleme Komisyonu, Kararlar Komisyonu olmak üzere üç komisyon oluşturuldu. Seçilen komisyonlar çalışmalarını sürdü- 


cisi, vize verilmediği için kongreye katılamayan örgütlerden sadece bir tanesiydi. 

Yabancı konuklardan, 


İGD 1. BÜYÜK KONGRESİ NE 


Uluslararası Öğrenciler Birliği (UÖB) Sekretaryası, 11, Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Uluslararası Hazırlık Komitesi - Havana / KÜBA, Sovyetler Birliği Gençlik Örgütleri Komitesi, Dimitrovcu Komünist Gençlik Birliği Merkez Komitesi, Özgür Alman Gençliği (FDJ) Merkez Komitesi, Romanya Komünist Gençlik Birliği Merkez Komitesi, Macaristan Komünist Gençlik Birliği Merkez Komitesi, Çekoslovakya Sosyalist Gençlik Örgütü, İtalya Genç Komünistler Birliği (FGCN, EDON (Kıbrıs) Merkez Konseyi, Kolombiya Komünist Gençlik Örgütü, Uruguay Genç Sosyalistler Derneği, İran Demokratik Gençlik ve Öğrenci Örgütü (ODYSİ). 

FİDEF MYK adına Sadık Atlas, Avrupa Türkiyeli Kadınlar Federasyonu, İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği (İTİB), İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu (İTÖF), Türkiyeli Demokratik İşçi Derneği Y. K. adına Necati Manap, Köln'deki ilerici - yurtsever Türkiyeli gençler, Batı Berlin Türkiye Öğrenci Birliği, Hamburg İlerici Gençler ve İşçiler Derneği adına Başkan Mümin Güleç, Köln Türkiyeli İşçiler Dayanışma Birliği Y. K, Manheim Türk İşçiler Birliği (MTİB), Gelsenkirchen Türk İşçi Derneği, Gelsenkirchen Kadınlar Birliği, Stutgart Türkiyeli Öğrenci Derneği (STÖD), Villingen - Schwenningen Türk İşçi Birliği, Münster ve çevresi Türkiyeli öğrenciler Birliği, Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği, Frankfurt Türkiyeli Öğrenciler Birliği, Hannover İşçi Dayanışma Komitesi, Yorkshire Türkiyeli İlericiler Birliği, Lancashire Türkiyeli İlericiler Birliği, Dortmund Kenti Sosyalist Alman İşçi Gençliği, 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, Vatan Partisi Genel Başkanı Mehmet Özler, CHP Balıkesir Milletvekili Necati Cebe, İ. Ü. İktisat Fakültesi Doçenti Toktamış Ateş, 

TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker, TÜS-DER Genel Başkanı Hasan Fehmi Mavi, İKD Genel Başkanı Beria Onger, TRT-DER Genel Başkanı Erkan Oyal, Enerji-Der Genel Başkanı Osman Koçak, Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız, TÜM-DER Genel Sekreteri Nizamettin Barış, Genel-Der Genel Sekreteri Veli Saltık, KDB Başkanı Ahmet Alpay, SGB Başkanı Ökkeş Ünlübayır, Barış ve Demokratik Haklar Derneği Genel Başkanı ve İstanbul Şubesi, Haber-Der Genel Başkanı Abidin Sökmen, İLD Genel Başkanı Ahmet Özbek (Sağmalcılar Cezaevinden), ÇIRAK-DER MYK, KÖGEF adına Başkan İsmail Kemal, DDKD Genel Merkez Y. K. TİSAN MYK Adına Genel Sekreter Ali Taygun, Doğu Karadeniz Kültür Derneği MYK, DSDF Genel Başkanı Erhan Taneri, Genç Öncü, Genç Güç Genel Başkanı Enver Korkmaz, HSM-DER Genel Sekreteri Mustafa Yaman, Bank-Der Genel Sekreteri İlhan Bilgin, Ankara Tabip Odası Y. K, Tarık Demirkan, Yusuf Küpeli, Oktay Etiman, Fikret Elbaşı (Niğde Cezaevi), Hasan Özyıldırım, Halil Özsavcı, Hasan Arkın, Süleyman Öztürk, Erdoğan Şeker (Buca Cezaevi), 

İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK Gazetesi, ÜRÜN Sosyalist Dergi, Liseli Gençlik Dergisi, Politika Gazetesi, Devrimci Savaşımda Sanat Emeği, Kerem Güney, 

Aster-İş Sendikası Adına Ali Kınalı, BAYSEN Genel Başkanı Cevat Özhasırcı, Enerji-İş Sendikası, Zonguldak Demiryolu Cer İşçileri, Söksa-İş Sendikası adına Murat Erşahin, Lastik-İş Sendikası İzmir Şb. Başkanı Nail Karakaş, Gıda-İş Burdur Şb. Bşk. Bekir Ceylan, Genel-İş Sendikası Antalya Şb. Bşk. Arif Durali Yalınlar, Tek-Ges-İş Ankara Şb. Y. K. adına Başkan Alpaslan Bayramgil, Lastik-İş Sendikası Gaziantep Temsilcisi H. Atilla Karataşlı, Aster-İş Kocaeli Bölge Temsilcisi A. Cihan Özarı, Bank-Sen 5. Böl- 


rürken bir yandan da kongreye gelen mesajlar okunuyordu. 


ilk önce Kongrenin öğleden sonraki II. o 


KONGRE ONURUMUZDUR 


turumu, değişik bölgelerden gelen temsilcilerin o konuşmaları ile geçti 

KONGRE'NİN İKİNCİ GÜNÜ 

Kongrenin ikinci günü çalışmaları yarım gün, tek oturum sürdü. Bu oturumda Tüzük Tadil Komisyonu” 
nun çalışmaları gözden geçirildi. Tüzük değişikliği kongreye katılan delegelerin oy birliği ile kabul edildi. 
Bu karara göre, İGD tüzüğüne yeni maddeler ekleniyor, 40 maddelik tüzük 54 maddeye çıkarılıyordu. Eski tüzükte yer almayan 14 yeni madde ile 17 asil, 15 yedek üyeden oluşan Genel Yönetim Kurulu oluşturuluyor, Genel Başkan ve 6 MYK üyesi Genel Yönetim Kurulu içinden seçiliyor. 
GYK'nın altında Bölge Sekreterlik Kurulları, Şubeler ve Temsilcilikler yer alıyordu. 


KONGRE'NİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ 

Kongrenin üçüncü günü tam gün sürdü, iki oturum yapıldı. Öğleden önceki 4. oturumda önce Mali ve Denetleme Komisyonu'nun çalışmaları kongreye sunuldu. Mali ve Denetleme Komisyonu'nun önerileri ışığında yeni dönem bütçesi onaylandı ve İGD'nin mali yönden güçlendirilmesi zorunluluğuna dikkat çekildi. Daha sonra Kararlar Komisyonu'nun çalışmalarına geçildi. Alınan kararlar oybirliği ile kabul edildi. Alınan her karardan önce delegeler kürsüye çıkıp karar üzerine görüşlerini belirttiler. Alınan kararlarla gençlik sorun- 


ları ve bu sorunlara çözüm önerileri sunuluyor, gençliğin ulusal ve uluslararası dayanışmasına yeni açılım - lar getiriliyordu. 


Alınan kararlar başlıklar halin- de şöyle sıralanıyordu; 1—) Ulusal bağımsızlık için ileri, 2—) Şovenizme, ırkçılığa, ulusal baskıya karşı savaşım, 3—) Siyasi Tutuklulara Özgürlük, 4— 10-11 Kasım Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftası'nın Kutlanması, 5—) Yüksek Öğrenim Gençliğinin Sorunları Üzerine, 6—) 16 
Mart'ın Türkiye Öğrenci Gençliğinin Anti - faşist Savaşım Günü Olarak Kabul, gdilmesi, 7—) Gençliğin Eylem Birliği ve Federasyonlaşma Üzerine, 8—) Uluslararası Çocuk Yılı Üzerine, 9—) Kıbrıs Halkı ve Gençliği İle Dayanışma Üzerine 10—) İran Halkı ve Gençliği İle Dayanışma Üzerine, 11—) Güney Afrika Halkı ve Gençliği İle Dayanışma Üzerine, 12—) Tayland Halkı ve Gençliği İle Dayanışma Üzerine, 13—) Filistin Halkı ve Gençliği İle Dayanışma Üzerine, 14—) Şili Halkı ve Gençliği İle Dayanışma Üzerine, 15—) Nötron Bombasının Yasaklanması Üzerine, 16—) Seçme ve Seçilme Yaşı Üzerine, 17—) Yurt Dışındaki Gençlerin Sorunları ve FİDEF Üzerine, 18—) Faşist Yuvaların Dağıtılması Üzerine, 19—) Emekçi Gençlik Üzerine, 20—) Ulusal Demokratik Cephe Üzerine, 21—) Kitle Sporu Üzerine, 22—) Gençliğin 


GELEN MESAJLAR 


ge Temsilcisi M. Ali Akyiğit, Lastik-Iş Sendikası Kayseri Bölge Temsilcisi Veysel Yetkin, Gaziantep Bank-Sen Temsilciliği adına Ömer Erdoğan, Maden-İş Gaziantep İrtibat Bürosu adına İbrahim Yaşar, Maden-İş Sendikası 
18. Bölge Temsilciliği, Petrol-İş Yarımca Şb. İdari Sekreter Şükrü Kurtuluş, Arçelik İşçi Temsilciliği adına Tahsin Tayfur, Seka Aksu Şb. Türk-İş'e bağlı ilerici muhalefet adına Ali Şahin, PEG-PEMKO-PALMEK işçileri, SSK Zonguldak Şb. işçileri adına Yüksel Sucu, Siltuğ Isı Sanayi Kazan Fabrikası grevci işçileri adına Mustafa Yörük, Kaynarca Yayalar Köyü Kalkındırma ve Kültür Derneği, Menemen Ulucak Köyü Kalkındırma Kooperatifi, Sorumlu Çavuşköy Kalkınma Kooperatifi, Çerkezköy-Saray-Vize ilerici gençliği, BAYSEN İst. Şb. adına Bşk. Aygün Aksu, TÜM-HAS-İŞ İzmir Bölge Temsilciliği, 

Halkevleri I. Bölge Temsilcisi Şefik Asan, Halk-Koop Ankara Birlik adına Mehmet Sevin, Halkevi Zonguldak Şb. Bşk. Mehmet Çağlar, Oğuzeli Halkevi adına Mehmet Özdemir, Babaeski Halkevi Y. K., Ve lise öğrencileri adına Necmettin Aktepe, Tahsin Demir, ODTÜ-İFÖD, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Öğrenci Derneği adına Başkan Sabahat Fırtına, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Öğrenci Derneği, Gazi Zorlu ve Hazım Keskin (Ankara Merkez Cezaevi), Beylerbeyi Kültür Derneği, ÇIRAK-DER Ulus Şb. adına Süleyman Kurt, Kaklık Kültür Dayanışma Derneği, Honaz Kültür Derneği adına Hulusi Özcan, Giresunlu ilerici - devrimci gençler, GFKD, Dazkırı Kültür ve Dayanışma Derneği, Zonguldak Maden Teknisyenleri Derneği adına Bşk. Çağatay Karahasan, Tıbbiyeliler Kültür Der- 


neği adına Sema Solakoğlu, Kastamonulu ilerici gençler adına Mustafa Alamlar, İL-TIP.DER Genel Sekreteri Erdoğan Tavukçu, Tokat Çağdaş Kültür Derneği, 

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi adına Talat Ulusoy, Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği Antalya Şubesi Sekreteri Fahrettin Köken, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği Zonguldak Şubesi adına Ali Turan Başarı, Gaziantep Sinematek adına Hayri Girişken, Haber-Der İzmir Şb. Y. K., Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Yazmanı Özcan Yurdalan, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Muammer Çapın, Birlik Sahnesi Nurettin Şen, Dostlar.Hasat adına Genel Sekreter Cemal Küçüksezer, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Başkan Nurettin Yalçın, Genel-Der İstanbul Şube Sekreteri Mevlut İnan, İKD Trabzon Şube Başkanı Remziye Vural, İKD Zonguldak Şubesi adına Gülsen Alp, İKD Mersin Şubesi adına Başkan Fatma Dikmen, İKD İzmir Şubesi, İKD Eskişehir Şubesi, Eskişehir ilerici Şarhöyüklüler Derneği, Eskişehir Demokratik İşçi Birliği, Eskişehir İLD Şubesi, Eskişehir Mahmudiye Gençlik ve Kültür Derneği, İKD-DER (İktisatçılar-İşletmeciler Kültür ve Dayanışma Derneği), Eskişehir Çifteler Kültür Derneği, TÖB-DER Dazkırı Şube Başkanı Mustafa Aslan, TÖB-DER Yeşilova Şubesi Başkanı Ali İhsan Arıcan. TÖB-DER Ağlasun Şube Başkanı Ali Kasap, TÖB-DER Oğuzeli Şube Başkanı Cuma Döver, TÖB-DER Söke Şubesi adına Kemal Yıldırım, TÖB-DER Afyon Temsilcisi, TÖB-DER Hendek Şubesi Y.K. adına Bahattin Tekgül, TÜS-DER Ankara Şubesi Y. K., TÜS-DER İzmir ve Bornova Şubeleri, TÜS-DER Kayseri Şubesi adına Ali Dinigüzel, TÜS-DER Denizli Şubesi adına Mithat Bayar, TÜS-DER Adana Şube adına Başkan Atilla Kaya, TÜS-DER Burdur Şubesi Y. K., TÜM-DER Antalya Şubesi adına Ferit Baran, TÜM-DER İzmir Şube Yönetim Kurulu, TÜM-DER Mersin Şube Y.K., Teknik Bilimler Araştırma Derneği (TEK-BADI adına Başkan Kamil Çınar. 


Sanat ve Kültür Gereksinimleri Üze rine, 23—) Ortaöğrenim Gençliği Üzerine, 24—) İYG'nin Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması Üzerine, 25—) 
1. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Üzerine, 26—) UÖB'ye Üyelik Üzerine, 27—) DDGF'ye Üyelik Üzerine, 28—) Anti-demokratik Yasaların Değiştirilmesi, Demokratik Hak ve özgürlüklerin Genişletilmesi Üzerine, 29—) «TKP'ye Özgürlük- belgisi üzerine. Alınan bu kararların hayate geçmesi için savaşım vermek ve bu yolda çalışmalar yapmak karar altına alındı. Ayrıca bu oturumda Lastik-İş Genel Yönetim Kurulu üyesi Ali Gümüş bir konuşma yaptı. İşçi - gençlik (o dayanışmasına değindi «Gençliğin yolu işçi sınıfının yoludur» belgisini somutlayan İlerici Gençler Derneği'nin çalışmalarını ilgi ile izlediklerini belirtti. 

5. ve son oturumda seçimlere ge çildi. Genel Yönetim Kurulu, Denet leme Kurulu üyeleri toplam 228 delegenin 228 oyunu alarak seçildiler. Yeni yöneticiler ayakta saatlerce alkışlandılar. «Yaşasın İGD>, «1. Büyük Kongre onurumuzdur», «1. Büyük Kongre atılım olsun- haykırışları saatlerce durmadı, Marşlar, türküler, belgiler dinmedi. Biri bitti, diğeri başladı. İGD'li olmanın coşkusu, mutluluğu, sevinci, örgütlülüğü i yaşandı. 

Seçimlerden sonra kürsüye gelen Ahmet Muhtar Sökücü'nün konus- 


ması sloganlarla alkışlarla sık sık kesildi. Gür ve sık alkışlardan A. Muhtar Sökücü konuşmasına uzun aralar vermek zorunda kaldı. Alkış tufanı yabancı konuklar sahneye çağrılınca daha bir arttı, Fransız'ı, Danimarka'- lısı, Portekiz'lisi, Alman'ı, Polonya'lısı, Türkiye'lisi el ele tutuşmuş, «barış, dostluk, dayanışma» diyorlardı, «Haydi Havana 78'e» diyorlardı ve onlara tüm salon aynı anda katılıyordu. Hep birlikte marşlar söyleniyor, tempo tutuluyordu. 


Divan Başkanı'nın uyarısı olmasaydı bu coşkulu hava saatlerce sürebilirdi. 

Şu bir gerçek ki, İGD 1. Büyük Kongresi sadece coşkusu, büyük potansiyeli ve egemen olan politik havası ile dikkati çekmedi. Üstün disiplini ve örgütlülüğü ile bugüne değin gördüğümüz demokratik örgüt kongrelerinden farklılık gösterdi. Kongrenin anlamının ne demek olduğunu dosta, düşmana kanıtladı. Denildiği gibi bir gençlik forumu oldu, Ulusal karakterinin somutlanmasının yanı sıra uluslararası gençlik dayanışmasının sergilendiği tarihsel bir gün olma .niteliğine hak kazandı. Kongrenin kazanımlarını korumak ve genişletmek, alınan kararları hayata geçirmek bu tarihsel anlamı daha da derinleştirecek ve pekistirecektir. 


HAYDİ 2. BÜYÜK KONGREYE! 


eylem birliğini zak için çalışıyor. Gençliğe iş, meslek. eğitimi, can güvenliği ve demokratik eğilim için gençlik yığınlarının savaşlarını örgütlüyor. En başta bugün halkımızın karşısına dikilen faşist tehlikeye, emperyalizme ve işbirlikçi büyük burjuvaziye karşı barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık, toplumsal ilerleme ve sosyalizm için işçi sınıfının öncülüğünde özveriyle, yiğitlikle döğüşüyor. 

Bu savaş, karani 

“harbçilikle 


aydınlığın, ilerilikle geriliğin, kurtuluşla ; 3köidir. Anayurdumuzu 40 milyonun ba- | 


ev ölüme kar bu savas yaşamak için savaştır. 
güçler, emperyalizmin işbirlikçisi büyük burjuvazi, demok- | 


özgürlükleri, ulusal bağımsızlığımızı, ulusal onurumuzu - çiğniyor. 


Kürt halkına, ulusal azınlıklara karşı şöve- ve en kanlı biçimleriyle körüklüyor. Türkiye'de . mezhepleri birbirine düşman etmeye çalişiyor. Genç- 


can düşmanı faşizm tehlikesine karşı 


kutsaldır. 


a iin gençliği bu savaşı yiğitlikle . Bu. 


| savaşta kurbanlar veriyor. Ama faşist saldırılardan yılmıyor. dimdik 


.Savaşmadan utkuya ulaşılmayacağını iyi biliyor. 


İGD 1. Büyük Kongresi’ 


larımız açıktır. 


Geçen sayımızda şöyle demiştik : 

“İGD 1. Büyük Kongresi'nin gerek alacağı kararlarla, gerek örgütlülük ve disipliniyle, gerekse kitlesel katılımı ile bugüne değin ülkemizde gerçekleşen gençlik örgütleri kongrelerinden farklı olacağını, ilerici - devrimci gençlik hareketini olumlu yönde etkileyeceğini bugünden söylemek hiç de erken yapılmış bir tahmin olmayacaktır.” 
İGD 1. Büyük Kongresi Gençliğin Forumu olacaktır. Sayı: 56) Böylesine bir de- 
.gerlendirme yapmamızın nedenlerini de şöyle belirtmiştik : “Çünkü şimdiye dek yapılan şube kongrelerinin sonuçları ve çeşitli kademelerdeki organların 1. Büyük Kongre için yaptıkları hazırlıkları, tek tek üyelerin özverili çalışmaları bu olanağı bize vermektedir.” Gelişmeler, bu sözleri tamamiyle doğruladı. İGD 1. Büyük Kongresi, tarihsel bir forum olma niteliğiyle, .gençlik hareketi tarihi içerisindeki haklı ayerinhairadiden eid. 
} EN TARİHSEL BİR FORUM?.. 

ED paz Kongresi'ne tarihsel bir forum olma niteliği kazandıran özellikler nelerdir? Neden 1. Büyük Kongre, ilerici - yurtsever Türkiye gençliğinin ulusal bir forumu olmuştur?.. 

1. BÜYÜK KONGRE KİTLESEL 

BİR ÇIKIŞTIR 

Herşeyden önce, İGD 1. Büyük Kongresi kitlesel bir çıkış olmuştur. Kitlesellik hem örgütün iç işleyişinin içerisindeki en geniş üye kesiminin kongre hazırlık çalışmalarına katılmasıyla, hem de geniş kamuoyuna yönelik çalışmalarla kendisini ortaya koymuştur. Türkiye çapında yüzbini aşkın afiş yapıştırılmıştır. Kongre boyunca dört gece düzenlenmiştir. İGD ve 1. Büyük Kongre amblemlerinin bulunduğu çantalar, defterler, kalemler, rozetler vb. hazırlanmıştır. 1. Büyük Kongre'nin önemi ve anlamı üzerinde örgütün her kademesinde hazırlıklar ve tartışmalar vayılmış ve bunların en geniş demokratik kamuoyuna yansıtılması için eldeki olanaklar seferber edilmiştir. Günlük ve diğer basın İGD 1. Büyük Kongresi'ne geniş yer ayırmıştır. Kuşkusuz herkes meşrebine göre, savunduğu çıkarlara göre davranmıştır 

Bütün bunlar bir gençlik örgütü için son derece önemli gelişmelerdir, Türkiye'- de ilk defa bir gençlik örgütü, yoğun bir hazırlık döneminden sonra bu'denli ağır programlı bir kongreyi kotarabilmiştir. Bu hem İGD açısından hem de Türkiye gencliği açısından bir aşamadır, onur vericidir. 

Kongre hazırlık çalışmaları geniş bir kitleye maledilmekle kalınmamış, Kongre süresi boyunca düzenlenen gecelere kitlesel katılımın sağlanması gerçekleştirilmiştir. 14 Mayıs günü Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan “Anti - emperyalist dayanışma, barış ve dostluk için gençliğin savaşımı gecesi” özellikle üzerinde durulmaya değer. 


ran İGD 1, Büyük Kongresi'ne gerici faşist güçler alabildiğine saldırıyorlar. Hükümetin karârsız tutumundan yararlanarak İGD'nin kapatılmasını isteyecek cesaretleri kendilerinde bulabiliyorlar. İlerici -demokrat basında ise İGD'nin büyük forumuna yüksek değer biçen yazılara sık sık rastlanıyor. 


Türkiye ilerici - yurtsever gençliğinin merkezi yayın organı olarak gazetemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş yankılar uyandıran bu tarihsel forumla ilgili bir dizi yayın çalışması başlatmış bulunmaktadır. Amacımız bu tarihsel gençlik forumunun sonuçlarını en doğru bir biçimde okuyucularına iletmek, kamuoyunu aydınlatmaktır. 

Dizi yazımızın ilk bölümünde İGD 1. Büyük Kongresi'nin Türkiye gençliğinin ulusal ve uluslararası forumu olmasının nedenleri üzerinde duracağız. İkinci bölümde, İGD 1. Büyük Kongresi'nin gençlik hareketinde yeni bir atılımı başlatması için neler yapılması gerektiğini işleyeceğiz. Daha sonraki çeşitli yazılarımızda ise İGD 1. Büyük Kongre kararlarını tek tek ele alıp işlemeye çalışacağız, Şunu hemen ekleyelim ki bu konuda okuyucularımızın yapacağı değerlendirmelere sayfa- 


Heyecanlı, dinamik, coşkulu ve kalabalık bir gecenin örgütlü ve disiplinli bir biçimde düzenlenmesi, Türkiye ilerici - yurtsever gençliğinin politik olgunluğu için de önemli bir işarettir. Başka hiç bir gençlik örgütünde görülmeyen bu olgunluk, genç-Jiğin heyecan ve dinamizmi ile işçi sınıfı- 
"nın çelikten disiplininin birleştirilmesinden doğmuştur. “Gençliğin yolu işçi sınıfının savaş yoludur” belgisi bu gecede yaşamın pratiği içerisinde eritilmiş, etle - tırnak gibi birbirinin içine geçmiştir. Bu nitelik İGD'nin geleceğine de damgasını vuran önemli bir özelliktir. Örgütlülük ve disiplin: Bu iki sözcük, ilerici - yurtsever gençlik hareketinin gelişiminin sihirli anahtarıdır. Aynı zamanda işçi sınıfının savaş yolunda ilerlemenin gerekli temel koşutlarıdır. Bu nedenle örgütlülük ve disiplin, ilerici yurtsever Türkiye gençliğinin hiç bir zaman elden bırakmayacağı si- 


“DAHA GÜÇLÜ, DAHA YIĞINSAL 
İGD” ANA BELGİSİ, GELECEK 
DÖNEM ÇALIŞMALARINI DA BELİRLEMEKTEDİR. 

1. Büyük Kongre, İGD'nin güçlenmesini de beraberinde getirmiştir. Hazırlık çaneras başlarken Kongre'nin ana belgi- 

“Daha güçlü, daha yığınsal İGD” ola-SE belirlenmişti. Bu belgi, bir yanıyla hazırlık çalışmaları döneminin ana yönelimi- ni işaretlerken, aynı zamanda Kongre çalışmalarının sonuçlarıyla birlikte İkinci Büyük Kongre'ye değin uzanan dönemin genel persfektifini de içermektedir. Kongre hazırlık çalışmaları süresince, belirlenen ana belginin doğrultusunda İGD'nin daha da güçlendirilmesi ve yığınsallaştırı!- ması için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların sonucu olarak şube sayısı arttırılmış, yeni yeni üyeler kazanılmıştır. Ana belginin İkinci Büyük Kongre'ye kadar uzanan süreyi de içerdiği gözönünde tutulursa, İGD'nin güçlenme ve yığınsallaşma eğrisi- nin önümüzdeki dönem yükseleceği açıktır. 

İGD 1. Büyük Kongresi'ne ilerici yurt- 


SSCB GENÇLİK ÖRGÜTLERİ KOMİTESİ 
NİN İGD 1. BÜYÜK KONGRESİ'Nİ KUT-LAMA 


Sovyetler Birliği Gençlik Örgütleri Komitesi, Türkiye İlerici Gençler Derneği'ne ve tüm üyelerine 1. Kongre dolayısıyla selamlarını gönderir. 
Sovyet gençliği, Türkiye ilerici gençliğinin' cesur savaşımını ve örgütünüzün, gençlik ve öğrencile rin aşırı sağ, faşist güçlerin, bu arada bazı sol kesimlerin saldırılarına karşı çıkarlarını savunma, Türkiye'nin askeri bloklardan çıkma ve Türkiye'- deki yabancı üslerin tasfiyesi için, ülkenizin ba gımsızlığı, barış, toplumsal ilerleme, detant ve evrensel silahsızlanma yolunda verdiği savaşımı, bü 


sever Türkiye gençliğinin ulusal bir forumu olma niteliğini kazandıran en önemli özelliklerinden birisi de, alınan kararların anlaminın derinliğidir. 1. Büyük Kongre'- de alınan kararların büyük bir bölümünü işçi - köylü - öğrenci gençliğin ekonomik ve toplumsal hakları ve gençliğin uluslararası dayanışması ile ilgili kararlar oluşturmaktadır. Ayrıca ulusal bağımsızlık ve demokrasi savaşımımızın canalıcı hedefleriyle ilgili kararlara da yer verilmiştir. Ancak alınan kararların en büyük özelliği, bir gençlik örgütü olmanın getirdiği sınırların ve gençliğin ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımının içerisindeki yerinin iyi saptanmış olmasıdır. Bu kararlarda İGD, ne gençlik örgütlerinin rolünü abartmış, ne de küçümsemiştir. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlamak için yakın geçmişimizde gençliği işçi sınıfının önüne koyan görüş ve örgütlerin gerek gençlik hareketinde, gerekse ulusal demokrasi savaşımımızda yolaçtığı olumsuz sonuçları gözönünde tutmak gerekir. İGD bu sekter anlayıştan kendini korurken diğer bir yanlışlığa sürüklenmemiş, yani gençliğin demokrasi .savaşımı içerisindeki yerini küçümseyen pasifist, sağ oportünist görüşlere karşı da set çekmiştir. Bütün olarak kararlar, gençliğin toplumsal savaşımdaki yerini ve rolünü tam anlamıyla yansıtan bir niteliğe sahiptir. 

İGD VE DEMOKRASİ SAVAŞIMI 

İGD 1. Büyük Kongresi'nin en önemli sonuçlarından birisi de, İGD'nin demokrasi anlayışını ve demokrasi savaşımındaki yerini ortaya koymasıdır. İGD, gerçek demokrasiden yana olduğunu ileri süren bazı çevrelerin bile üzerine gitmekte çekingenlik gösterdiği pek çok konunun üzerine, hangi koşullarda savaşım verdiğini gözönünde tutarak ve bir gençlik örgütü olmanın sınırlarını titiz bir biçimde çizerek gitmekten çekinmemiştir. Bu, aynı zamanda İGD'nin demokrasi savaşımındaki yerini açıklayan önemli bir noktadır. Böylelikle İGD' ulusal demokrasi savaşımımızda etkin bir gençlik örgütü olduğunu da 


yük bir sempati ve kardeşçe dayanışma ile izliyor. 
SSCB Gençlik Örgütleri Komitesi ve İGD arasın da işbirliği ve dostluk ilişkilerinin gelişip güçleneceğine, SSCB ve Türkiye arasında, iki halkın çıkarlarına, iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesi- ne katkıda bulunacağına güvenimizi belirtiriz. 
Örgütlerimizin, uluslararası demokratik gençlik hareketinin ve onun öncüsü DDGF'nin önündeki soylu görevlerin yerine getirilmesinde her türlü çabayı sürdüreceğinden eminiz. Türkiye ilerici gençliğine 1, Kongresi'nde ve emperyalizme karşı, barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme için Türkiye gençliğinin geniş kesimlerini harekete geçirmede başarılâr dileriz. 
Dostça selamlarla, 
Sovyetler Birliği Gençlik Örgütleri Komitesi 


İGD 1. BÜYÜK KONGRESİ ' 


i'nin ulusal ve uluslararası düzeydeki yankıları sürüyor. Gerici çevreler için bir darbe oluştu- 


Pe 


FENİ BİR ATILIM OLSUN! -1 


bir kez daha kanıtlamış olmaktadır. Fakat, İGD'nin demokrasi savaşımındaki yerini ve rolünü belirleyen temel etmen, şimdiye dek ardıcıl bir biçimde savunduğu ve kongre kararlarında net bir biçimde belirlendiği gibi, başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm ulusal demokratik güçlerle eylem ve cephe birliği politikasını gütmesidir. Bu politikanın sonuçları kongre çalışmaları sırasında kendisini göstermiştir. Yurdun büyük kentlerinden en ücra köşelerine dek yayılmış olan ulusal ve yerel düzeydeki çe- 


şitli demokratik örgütler İGD 1. Büyük > 


Kongresi'ni selamlamışlardır. 

1. BÜYÜK KONGRE VE GENÇLİĞİN 

EYLEM BİRLİĞİ 

Kuşkusuz, İGD'ye gösterilen bu dayanışma ve desteğin en büyük nedenlerinden birisi de; İGD'nin şimdiye dek güttüğü gençlik politikasının ulusal demokratik kuruluşlar tarafından olumlu karşılanmasıdır. Bu politika, kongre kararlarında da en açık bir biçimde ifadesini bulmuştur. 
Emperyalizme, faşizme ve her türlü gericiliğe karşı tüm ilerici - devrimci, demok- 
“rat gençlik kesimlerinin eylem birliği için İGD'nin 1. Büyük Kongresi'nde aldığı kararların bu anlamda tarihsel bir önemi vardır. 

Bu önem, iki açıdan belirginlik kazanmaktadır: Birincisi; ülkemizde şimdiye dek hiç bir gençlik örgütü, gençliğin eylem birliği konusu üzerinde bu denli ağırlıklı bir biçimde durmamıştır ve en yetkili organları olan genel kurullarında bu konuda bir karar çıkarmamıştır. Kuşkusuz, bazı gençlik örgütlerinin, gençliğin eylem birliği konusunda şurada veya burada yaptığı açıklamalarının varlığı sözkonusu edilebilir. Ne var ki, söz konusu gençlik örgütlerinin bu doğrultuda tutarlı ve sorumlu bir politika izledikleri ve de bu konuda ardıcıl bir savaşım verdikleri söylenemez. 
İGD kurulduğundan bu yana, gerek genel olarak, gerekse tek tek üretim ve yerleşim birimlerinde gençliğin eylem birliğinin kararlı ve tutarlı bir savunucusu olmuştur. 
Bunu, kongre kararı olarak ilan etmesiyle, bu politikasına tarihsel bir önem kazandırmıştır. 

İkincisi; İGD 1. Büyük Kongresi'nin aldığı bu karar ve bu doğrultuda yapacağı girişimler sadece gençliğin geleceği açısından değil, halkımızın ulusal demokratik savaşımı açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Gençliğin anti - emperyalist, anti - faşist savaşım birliği, gerici faşist güçlerin gençliğe yönelik kanlı saldırılarına karşı güçlü bir direnç duvarı oluşturacağı gibi, halkımızın ulusal bağımsızlık ve demokrasi savaşımına da yeni bir hız kazandırabilecektir. Bu nedenle, halktan, emekten, yana olan tüm güçler, kendi aralarında herhangi bir birliği henüz sağlıyamamı; olsalar bile, gençliğin eylem birliği için tüm güçlerini seferber etmek zorundadı!- lar. Tüm ilerici, devrimci, demokrat, yurisever gençlik örgütleri, İGD'nin görüsleri- 


_ ANGOLA JMPLA GENÇLİĞİ'NİN 
İGD 1. BÜYÜK KONGRESİ'Nİ 
KUTLAMA MESAJI 
İGD'nin 1. Kongresi nedeniyle, JMPLA ve tüm Angola gençliği olarak İGD'ye ve Türkiye gençliğine sıcak 

dayanışma selamlarımızı iletiriz. 
Devrimci selamlarımızla. 
JMPLA Ulusal Yeniden İnşa 
Komisyonu 


ni kabul etmeseniz bile, gençliğin eylem birliği için zaman geçmeden biraraya zelmelisiniz. Gençliğimizin ve halkımızın c karları bunu gerektiriyor. Bu konuda, cn küçük bir ikircik, en küçük bir geri çekilme, sizleri istemediğiniz konumlara sürükleyebilir. 

İGD 1. Büyük Kongresi'nin aldığı kararların en önemli yanlarından birisini de, kararların bütününün, gençliğimizin savaşımının geleceği açısından sağlam bir perspektif çizmesi oluşturmaktadır. İlerici - yurtsever Türkiye gençliği bugün hangi hedefler için ve nasıl bir savaşım verdiği- nin bilincine her zamankinden daha çok varmıştır. Çünkü; 2,5 yıldır örgütlü bir biçimde savunduğu ve uğrunda kanını, canını ortaya koyarak savaşım verdiği aydınlık geleceğe doğru olan özlemlerinin en canlı ifadesini 1. Büyük Kongre kararlarında görebilmektedir. Çünkü; 1. Büyük Kongre kararları gençliğimizin günümüzdeki ekonomik ve toplumsal çıkarlarına tamamiyle cevap vermektedir. Bunlar yadsınamayacak gerçeklerdir. -Bu nedenlerle, 
1. Büyük Kongre kararlarının önemi üzerinde söylenecek sözler, söylenmiş herhangi bir söz olarak nitelendirilemez. 

İGD TÜZÜĞÜ GENÇLİĞİN 

BİR KAZANIMIDIR 

İGD 1. Büyük Kongresi'ni gençliğin ulusal bir forumuna dönüştüren özelliklerden birisi de günümüz koşularına ve uluslararası gençlik hareketinin denenmiş ilkelerine göre değiştirilen tüzüğüdür. 2,5 yıllık engellemelerden sonra tüzüğün onaylanması ve Kongrede değiştirilmesi ilerici - yurtsever gençliğin, önemli. bir kazanımıdır. Büyük bir bölümü değiştirilen tüzük, kararlarının merkezi bir biçimde uygulanmasını sağlayacak ve demokratik kontrolu güçlendirecek bir niteliğe kavuşturulmuştur. Bu niteliğiyle İGD tüzüğü iç örgütlenmeyi yetkinleştirecek ve geleceğe yönelik kalıcı bir örgütlenmeyi sağlayacak düzeydedir. 

2,5 YILLIK DÖNEMİN 

DEVRİMCİ DÖKÜMÜ 

1. Büyük Kongresi'nde İGD, geçmiş 2,5 yıllık örgütlü dönemin devrimci bir degerlendirmesini yapmak, gelecek için dersler çıkarmak olanağına kavuşmuştur. Yurdun dört bir köşesinden binlerce genci temsil eden delegeler gerek kararlar üzerinde, gerekse örgütsel sorunlar üzerine yaptıkları konuşmalarda geçmiş dönemin eksikliklerini, hatalarını açık yüreklilikle ve devrimci sorumluluğun gerektirdiği biçimde ortaya döktüler, öneriler getirdiler. 
Kongreyi gerçekten bir foruma dönüştürdüler. Eksikliklerin, hataların bu denli açık ortaya dökülmesine rağmen kimi çevrelerin dört gözle beklediği tek bir bozguncu ses çıkmadı. Bütün kararlar oybirliği ile alındı. İGD düşmanlarının hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı. Şimdi onlar yalan makinasıyla beslenmeye, ayakta durmaya çabalaya dursunlar; İGD 1. Büyük Kongresi kimilerinin gözlerindeki karanlık perdeyi araladı. Gücünü, etkinliğini tüm çıplaklığı ile ortaya koydu. 

İGD'nin gücünün 1. Büyük Kongre'de tam anlamıyla yansımasında ve bir foruma dönüşmesinde büyük çabalar gösteren delegeler, gençliğimizin bu seçkin temsilcileri kongrede savaşım azimlerini bilediler, devrimci coşkuyu egemen kıldılar. 

1. Büyük Kongre, diğer tüm nitelikleriyle birlikte aynı zamanda devrimci moralin tazelendiği bir forumdu. 


İGD 1. BÜYÜK KONGREŞİ 
ULUSLARARSI BİR NİTELİĞE 
SAHİPTİR 


Tüm bunlar İGD 1. Büyük Kongresi'- nin ilerici - yurtsever Türkiye gençliğinin ulusal bir forumu olduğunu gösteriyor. 
Ama İGD 1. Büyük Kongresi sadece ulusal Bir forum değildi, uluslararası bir niteliği vardı. Bu niteliği belirleyen gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz : 

Herşeyden önce İGD 1. Büyük Kongresi'ne başta Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu olmak üzere çeşitli ülkelerin devrimci gençlik örgütlerinden temsilcilerin gelmesi bile başlıbaşına ulusal ve uluslararası anlam taşımaktadır. Çünkü Türkiye'de ilk kez ilerici - devrimci bir gençlik örgütünün kongresine uluslararası gençlik hareketinin temsilcileri katılmaktadır. Ayrıca Uluslararası Öğrenciler Birliği, Sovyet Leninci Komsomol, Bulgaristan Dimitrovcu Komsomol, FDJ (Demokratik Alman) ve daha başka gençlik örgütleri vize verilmediği için kongreye katılamadılar. Gösterilen bu sıcak dayanışma Türkiye gençliği açısından onur vericidir ve sahip çıkılması gerekiyorsa bu onur İGD'ye aittir. 

İkincisi : İGD 1. Büyük Kongre kararlarının önemli bir bölümü uluslararası ve ulusal düzeydeki gençlik hareketleriyle dayanışmaya ayrılmıştır. Yine Türkiye'de ilk kez bir gençlik örgütü uluslararası dayanışma bayrağını bu denli yükseklere kaldırmış ve gücünü uluslararası gençlik hareketinin gücüne katmıştır. Türkiye gençliğinin uluslararası dayanışma konusunda bu denli ileri adımlar atmasının nedenleri vardır. Çünkü kendisi de sıcak ve çetin bir savaşımın içindedir ve uluslararası dayanışmanın, ulusal gençlik hareketi için ne denli gerekli olduğunun bilincindedir. 

En önemlisi İGD'nin 1. Büyük Kongresi'nde uluslararası gençlik ve öğrenci hareketinin saygın ve kitlesel örgütleri Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (DD GF/WFDY) ve Uluslararası Öğrenciler Birliği (UÖB/IUS)'na üye olmak için kararların alınması Türkiye gençliği açısından gerçekten tarihsel öneme sahip bir gelişmedir. Böylelikle İGD, DDGF'na olan üyeliğini en yetkili organı olan kuruluna götürmüş ve onaylatmış bulunmaktadır. Yasal prosedürün tamamlanması açısından da bu gereklidir. Ayrıca İGD, Uluslararası Öğrenciler Birliği'ne üye olmak konusunda karar almakla bu konuda önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar için elverişli koşulları yaratmış olacaktır. Türkiye gençliğinin, dünya gençliği ile dayanışmasının ve organik bütünleşmesinin önüne dikilen yasak zincirlerini kıra kıra bu aşamaya gelmesi, bu konuda atılması gereken adımların olmadığı anlamına gelmez. Türkiye gençliğinin dünya gençliğiyle dayanışmasının önüne dikilen tüm yasakların kaldırılması için yapılması gereken çok iş olduğunu unutmamalıyız. 


Sayın Konuklar 
Değerli basın üyeleri, 7 
Delege arkadaşlarım, 

İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ'nin I. 


Genel Kurulu'nun toplanmasından duydu- 


ğumuz coşkuyla hepinizi selamlamak istiyorum. Aramızda uluslararası gençlik ha - reketinin seçkin öncülerini görmek, mutluluğumuzu daha da artırıyor. Kongremizi engin bir forum haline getiriyor. Kongremiz adına onlara sıcak dostluk duygularımızı iletmeyi bir görev sayıyorum. 

Dostlar; 

Olayların hızla akışı içinde ülkemiz, halkımız önemli günler geçiriyor. Ulusal bağımsızlığımızı ayaklar altına alan, bizi emperyalizme, onun askersel - politik örgütlerine, finans kurumlarına bağımlı kılan egemen güçler, saldırılarını günden güne artırıyorlar. Bir yandan sömürü çarkının dişlilerini daha hızlı döndürürken, öte yandan halkımıza faşist bir diktatörlüğü dayatmaya çalışıyorlar. Ekonomik ve politik bunalımlar, tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar ağırlaşmamıştı. Sömürü, 


pa baskı ve terör bu denli yıkıcı boyutlara u- 


laşmamıştı. İşsizlik, pahalılık, yoksulluk böylesine yaşamı dayanılmaz bir noktaya getirmemişti. ` 

Bu gidiş elbette kendiliğinden olmadı! 
Büyük burjuvazinin, toprak beylerinin egemenliği, sultası ülkemizi, halkımızı bu duruma getirdi. Emperyalizme, NATO'suyla, CENTO'suyla, ikili anlaşmalarıyla, çok uluslu tekelleriyle, mali kurumlarıyla birer birer kapılar açıldı. Ülke yönetimine egemen olan burjuvazi palazlandı, işçi ve emekçi kitleler durmaksızın yoksullaşırken, onlar kârlarına kârlar katarak büyüdü, tekelleşti. Böylece bunalımlar aldı yürüdü. 

Şimdi süregenleşen bu bunalımlar daha sert, daha keskin görünümler kazanıyor. İşbaşına gelen iktidarların hiçbiri bunalımları çözemiyor; kendisi de uzun süre dayanamıyor. İşçi sınıfı emekçi yığınlar, tüm anti - emperyalist ilerici güçler, bu gidişe artık «dur» demenin çoktan gelip çattığını görüyor. Yalnızca görmekle de kalmıyor; bunalımlardan çıkmanın, kurtuluşa ulaşmanın ne yolla olabileceğini de kavrıyor. Böylece toplumsal - politik gelişmeler daha karmaşık ama yakın gelecek için daha mutlu ve daha inançlı olmamızı gerektiren aydınlık bir yol açarak yeni aşâ malara ulaşıyor 

Gelecek için hangi açıdan olursa olsun mutlu ve inançlıyız! Her şeyden önce çağımız, eski dünyanın güçleriyle, barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme güçleri arasındaki tarihsel savaşımın sonuç belirleyici bir döneminde bulunuyor. Dünya sosyalist sistemi, uluslararası işçi sınıfı hareketi ve ulusal kurtuluş devrimlerinin bütünlüğünden oluşan dünya ilerici güçler cephesi yeni yeni utkular kazanırken, emperyalizm ve gerici güçler cephesi eski konumlarını yitiriyor, İlerici insanlığın tarihsel gelişmede üstünlüğü ve insiyatifi eline alması, emperyalizmin sömürgecilik ve yeni sömürgecilik politikasını iflas ettirdi, ettirivor, halkların önüne kapitalizm ve sömü- 


İGD GENEL BAŞKANI 


rü egemenliği dışında yeni seçenekler getiriyor. Emperyalizmin yeni savaş ocakları "yaratma, ülkelerin iç işlerine ulu - orta karışma, silahlanma yarışını ve savaş kışkırtıcılığını körükleme çabalarına ket vuruyor. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfının tekellere karşı örgütlü savaşımlarına geniş olanaklar getiriyor. 

Dünyanın bugünkü en can alıcı, en yakıcı sorunlarının başında hiç kuşkusuz silahsızlanma ve barış sorunu geliyor. Dünya barış güçlerinin, en başta uluslararası işçi sınıfı hareketinin ve onun yıkılmaz kalesi olan sosyalist dünya sisteminin kalıcı bir barış ve güvenlik yönündeki ardıcıl savaşımı, emperyalizmi, NATO'cu çevreleri istemiyerek de olsa barış içinde birarada yaşamaya zorluyor. Bu, emperyalizmi daha zayıf, daha güçsüz bir konuma getiriyor. 
Ne var ki, bunu gören emperyalizm «İnsan hakları» gibi yaygaralarla, «Nötron bombası» tehditleriyle gelişen yumuşama sürecini tersine çevirmeye çabalıyor. Ama yine de istediği sonuçlara ulaşamıyor. ` 

Dünyada barış, ilerleme, anti - emperyalist devrim süreçlerinin derinleşmesi ülkemizi de içten içe etkiliyor. Son yıllarda başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm ulusal demokratik güçlerin büyük ilerlemeler kaydetmesi, buna karşılık işbirlikçi burjuvazinin egemenliğinin sarsılmakta oluşu, elbette dünyada gelişen toplumsal - politik süreçlerin etkisi dışında değildir. İşte gelecek için mutlu ve inançlı oluşumuzun bir başka nedeni de burada yatıyor. Barıştan, emekten, özgürlükten, ulusal bağımsızlık - tan yana güçler; işbirlikçi, tekelci burjuvazinin, büyük toprak beylerinin baskı; sömürü ve yıkım politikalarına karşı direniyor, örgütlü bir toplumsal muhalefet yeni geniş güçlerin katılımıyla ülkede ağırlığını, gücünü iyice duyurmaya başlıyor. 

Bu gelişmeler. içinde işçi sınıfının yerini, rolünü iyi görmek gerekli. Büyük bir emek ordusu olarak saflarını hergün güçlendirmekte olan Türkiye işçi sınıfı, ulusal bağımsızlık için, halkımızın savaşsız ve sömürüsüz geleceği için grevleriyle, direnişleriyle, savaşımın en ön saflarında yer alıyor. 
Onun gelişen politik ve sendikal birliği işbirlikçi - tekelci burjuvazinin gittikçe daha korkulu bir rüyası hâline geliyor. Yasak ve baskılar, onun sömürü ve esirlik zincirlerini parç.alamasını önleyemiyor. 

Ülkemizin son bir kaç yıllık yaşamın- da bunun sayısız örneklerini gördük. İşçi sınıfımız DGM'lere karşı, MESS'in sınıf ve kitle sendikacılığını çökertme taktiklerine karşı direniş bayrağını yükseltti ve utkuya ulaştı. Faşist tırmanışa, kanlı teröre karşı tüm ulusal demokratik güçleri etrafında toplayarak sayısız eylemler düzenledi. Aynı şekilde 1 Mayıs'lar üzerindeki 50 
yılık yasağı kırdı. Artık işçi sınıfımız 1 
Mayıs'larda kırlara «Çiçek toplamaya» gitmiyor. İşçi sınıfımız 1 Mayıs'larda türküleriyle, belgileriyle alanları doldurarak hem kendi birliğini ve hem de diğer toplumsal kesimlerle bağlaşıklığını güçlendirme yönünde kalıcı adımlar atıyor. 

Bu yılki 1 Mayıs gösterileri de öyle oldu. Gerici güçlerin, maocu grupların yıldırma ve provokasyon girişimlerine rağmen işçi sınıfımız 1 Mayıs 78'i birlik, dayanışma ve disiplin içinde gerçekleştirerek büyük bir sınavdan daha geçti. Sonuç orta- da, saldırı ve provokasyonlar bu yılki 1 Mayıs'ın da öncekiler gibi yığınsallığından. 
görkeminden hiçbir şey kaybettirmedi. İşçi sınıfının, emekten yana tüm güçlerin ekmek, özgürlük ve demokrasi istemleri bir 


A. MUHTAR SÖKÜCÜ'NÜN 


EYLEM 


kez daha somutlandı; yığınların hangi yönde ilerledikleri açıkça ortaya çıktı. İşçi sınıfının örgütlü savaşımının, sınıf düşmanlarını, tüm bölücü ve bozguncu unsurları korkutacak denli etkin boyutlara ulaştığı iyice görüldü. 

Değerli konuklar, 

Delege arkadaşlarım, 

Kongremiz işte gelişmelerin böylesi bir aşamaya geldiği önemli bir dönemde çalışmalarına başlıyor. Ülkemizdeki ileriye yönelik toplumsal - politik hareketlerle örgütümüz arasındaki canlı, organik bağı bilenler için bu kongremizin önemi açıktır. 
Her şeyden önce gençlik yığınlarına kopmazcasına bağlanan İGD'nin, gücü, etkinliği ve yığınsallığı kongre çalışmalarımız süresince sanırım daha da somutlanacak - tır. Sonra kongremiz, ele alacağı, çözümleyeceği sorunlar açısından İGD'ye yeni açılımlar getirecek bir forum olma durumundadır. 

Kongre hazırlıklarımız yaklaşık 3 ay gibi uzun bir dönemi kapsadı. Bir yandan arka arkaya yeni şubeler açılırken bir yandan da kurulan şubelerimiz birer birer kongrelerini yaptılar. Üye sayımızda bu dönem çok büyük bir artış oldu. Böylece kongre çalışmalarımız, İGD'nin güçlenmesi, üyelerimizin, şube yöneticisi arkâdaşlarımızın ve emeği geçen diğer sorumluların kongre hazırlıkları sırasında gösterdikleri özverili, bilinçli ve disiplinli çalışmaları övgüyle karşılıyoruz. Hepsini MYK adına. 
kongremiz adına kutlamak istiyorum. 

Dostlar, 

İGD' 2,5 yıl gibi oldukça kısa sayıla bilecek bir süre içinde sayısız çalışmalar yaptı, sayısız eylemler düzenledi ve eylemlere katıldı. Örgüt olarak, İGD üyeleri ve yöneticileri olarak büyük deneyler kazanıldı. Gençliği ilgilendiren her konuda, her alanda İGD'nin adını, çalışmalarını görme“ mek olanaksızdır. Buna kısaca bir kez daha değinmekte yarar var. 

Bilindiği gibi gençliğin toplumsal yaşamdaki etkinliği çağımızda gittikçe artıyor. Öyleki hiçbir sorun gençliğin katılımı olmaksızın çözülemiyor artık. Hele bu, kapitalist sömürü ve ezgi çarkını kıracak, toplumun her türlü ilerleme yolunu açacak zorlu bir uğraşsa, gençliğin mutlaka böylesi bir uğraşın içinde yeralması zorunludur. İşte gençliğin toplumsal yaşamındaki yeri ve işlevi gibi temel kuramsal gerçeklerin su yüzüne çıkarılmasında İGD'nin katkısı büyüktür. Ama sorun yalnızca bununla bitmiyordu! Gençlik, kimin yanında, kimlerle birlikte ve nasıl yer almalıydı. 
En az birincisi kadar, belki de daha önemli bir sorun da buydu! 

Biz ülkemizde yaşanan olayları, sonuçlarını ve özünü iyi kavrayarak bu soruna tam ve kesin bir karşılık getirdik. «Yolumuz işçi sınıfının yoludur» belgisini öne sürdük. Bu belgiyi örgütümüzün temel ilkesi ve aynı zamanda bir çıkış noktası yaptık. 

Pratikte bu belgi ne anlama geliyordu? 

Birincisi; gençlik, toplumun temel devrimci sınıfı olan işçi sınıfına ve onun bilimine güvenmeli ve kendi geleceğini bu sınıfın geleceği ile birleştirmelidir. Bunu yaparken gençlik kendi eylemini, savaşımını işçi sınıfının yakın ve uzak hedefleriyle uyumlaştırmak, işçi sınıfının çıkarlarına aykırı ve bilim dışı yol ve yöntemlerden uzak durmak zorundaydı. İkincisi; işçi - gençlik dayanışmasını her alanda somutlamak gerekiyordu. Üçüncüsü; sınıf ve kitle sendi- 


kacılığı ilkeleri temelinde gelişen işçi sınıfının sendikal birliğini savunmak ve aynı zamanda politik birliğinden yana tavır ortaya koymaktır. Her türlü bölücü, bozguncu akımlara, en başta maoizme, troçkizme, anarşizme, ve diğer maceracı eğilimlere karşı olmak, bu temel tutumun doğal bir sonucuydu. 

İlk kez İGD'nin örgütlü pratiğiyledir ki, bu ana noktalar gençlik hareketinin içinde yaygın ve güçlü bir eğilim haline gelmiş, işçi sınıfıyla ilerici gençlik arasınd” her alanda örnek ve disiplinli bir dayanışma gösterilmiş, bu dayanışmanın kitlesel bir görünüm alması sağlanmıştır. 

İGD'nin gençlik hareketine bu ilkesel ve sağlıklı yaklaşımı, bu hareketin birliğini gerçekleştirme amacında da görülüyordu. 

Anti - faşist, anti - emperyalist gençlik hareketinin birliğini tüm gücümüzle savunduk ve bu birliğe giden yolun açılmasında kendimize düşen görevlerin sorumluiuğuyla hareket ettik. Birlikten yanaymış gibi değil, gerçekten birliği isteme ve bunu yaşama geçirecek bir çalışma ve eylem içinde olmak gerekiyordu. Bu anlayışladır ki, anti - faşist birliğin hangi yolda, hangi ilkeler temelinde gerçekleşebileceğini somut bir biçimde öne sürdük. Kimileri gibi laf geveleme, işi yokuşa sürme yoluna gitmedik. 

Anti - faşist, anti - emperyalist gençlik hareketinin en geniş birliğinin sağlarıbilir bir hedef olduğu inancındayız İdeolojik ayrımlar, bu birliğin gerçekleş ine engel değildir. Kimseden ideolojik görüşlerinden vazgeçmesini istemiyoruz. Ama güç ve eylem birliği konusunda gerçekten açık yürekli, dürüst ve ilkesel bir davranış içerisinde olmalarını istiyoruz. Eğer böylesi güç ve eylem birliğine inanıyorlarsa, bunu gençlik hareketinin geleceğinin açısından dirimsel bir sorun sayıyorlarsa, kalıcı ve sürekli bir örgütsel birliği içtenlikle istiyorlarsa, onlarla her zaman görüşmelere, tartışmalara hazırız. Önümüzdeki dönem sanırım bu konuda daha etkin girişimlerde bulunmamız gerekiyor. 

İGD, eylem platformunun savaşım hedeflerini çizerken ülkemiz gerçeklerine sıkıca bağlıydı. 

Bu gerçeklerden bir bölümü, işbirlikçi tekelci burjuvazinin egemenliğine, baskı ve sömürüye karşı savaşımın ulusal baskı ve ayrıcalığa karşı savaşımdan ayrı düşünülemiyeceğin ortaya koyuyordu. Ulusal baskı ve eşitsizliğin, bu yöndeki kırım ve terör eylemlerinin karşısına dikilmek, gençliğin bu alandaki görev ve sorumluluklarının sinırlarını iyi saptamak gerekiyordu. Ulusal baskı ve ayrıcalığa karşı savaşımda da işçi sınıfının yolunu izledik, onun bilimine, getirdiği çözüm yollarına bağlı kaldık. Gençliğin örgütlü, ortak savaşım birliğini sağlamak için çalıştık. Bu ilkeli tutum sonuçlarını verdi: İGD, kendi saflarını her türlü milliyetçi eğilimlerin dışında genişletmeyi başardı. Gelecek için son derece önemli adımlar attı. 

Uluslararası dayanışmaya verdiğimiz 0- nem herkes tarafından biliniyor. Kongre forumumuz da her halde bunu yeterince kanıtlıyor. Dünya gençliğinin hangi dil, din, ırk, ulus ve görüşten olursa olsun, ortak düş man olan emperyalizme, tekellere, sömür - geciliğe, ırkçılığa, militarizme ve şövenizme karşı savaşımları ve bu savaşımda kurulan barış, dostluk ve dayanışma bağları, yeryüzündeki demokratik süreçlerin önemli bir unsurunu oluşturuyor. Bugün dünya 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BİRLİĞİNE HAZIR 


gençlerinin emperyalizmin saldırılarına, sılahlanma ve barışı torpilleme çabalarına, yeni yeni savaş ocakları yaratma girişimlerine karşı ördükleri- duvar hergün biraz daha yükselirken, onun sarsılmazlığı ve yıkılmazlığı da her olayda görülüyor. İGD, ülkemiz gençliğinin, uluslararası gençlik hareketiyle kopmazcasına bağlanması, 0- nun hedef ve ülkülerinin yaygınlaştırılması için vargücüyle savaştı, bundan böyle de savaşacak. Bunu tüm eylemlerimizde kanıtlıyoruz. Dünya gençlik hareketiyle, ülkemiz gençlik hareketi arasında dayanışma ve dostluk duygularının gelişmesinde İGD olarak yaptığımız çalışmalar ve bu yöndeki katkılarımız bizler için güç ve onur kaynağı olmaktadır. 

Kongre gündemimizde DDGF ve UÖB' 
ne üyelikle ilgili kararlar yer alıyor. Bunları görüşüp sonuçlandıracağız. Kongremiz bu açıdan aynı zamanda uluslararası bir nitelik taşımaktadır. 

Önümüzdeki günlerin bir başka uluslararası eylemi ise, sosyalist Küba'nın başkenti Havana'da yapılacak olan 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali hazırlıklarıdır. 

Bu festivalin tanıtılmasında, uluslararası gençlik hareketinin gelişiminde taşıdığı önemin daha geniş olarak kavranmasın- da ve ülkemiz gençlerinin bu festivale yığınsal olarak katılmasında İGD görevlerini yerine getiriyor. Kongre forumumuzda, bu festivali düzenleyen sosyalist Küba gençliğine başarı ve dostluk duygularımızı bir kere daha iletmek istiyoruz. Gelecekte bu festivali kendi ülkemizde düzenleyebilme- nin koşullarını yaratma kararlılığımızı hep birlikte haykırıyoruz. 

Dostlar, 

Hangi yönden bakarsak bakalım, İGD, 2,5 yıl içerisinde her alanda gücünü ve etkinliğini gösterdi. İşçi - köylü ve öğrenci gençliğin hakları ve yaşamsal çıkarları için savaşım verdi. Binlerce genç eğer İGD'ye dört elle sarılıyorsa, bu İGD'nin temel görüşlerindeki doğruluğunun yanısıra, aynı zamanda örgütümüzün onların ekonomik, toplumsal her türlü demokratik haklarını en iyi savunan ve gelecekte de savunacak olan bir örgüt olmasından ötürüdür, bunu görmelerindendir. 

İGD, ülkemizdeki demokratik kuruluşlar ve yığın örgütleriyle sıcak ve sürekli ilişkiler kurmayı başarabilmişse, bu örgütümüzün cephe ve eylem birliği konusunda görevlerini yerine getirmesindendir. Faşizm tehlikesinin üstelediği şu dönemde, cephe ve eylem birliği sorunu güncel, ivedi bir görev olarak karşımızda duruyor. İGD, ulusal demokratik güçlerle dayanışmasını, çok yönlü ilişkilerini sürdürecek, cephe ve eylem birliğinin oluşmasında gereken yeri alacaktır. 


Delege arkadaşlarım, 

Kongremizin ele alıp çözümleyeceği önemli sorunlar var. Bu sorunlar kongre ana belgemizde somutlaşıyor. İGD'yi güçlendirmek ve daha da yığınsallaştırmak temel görevimizdir. 

Bugüne kadar gelen çalışmalarımız içinde pekçok eksikliğimiz, yetersizliğimiz oldu. Bunlar bir bakıma hızlı gelişmenin getirdiği doğal sonuçlardır. Ama şimdi İGD'nin önünde yeni bir dönem, yeni bir aşama duruyor. Hızlı gelişmenin yaygın - laşmâsının bundan böyle de süreceğini gözönünde tutarak, buna uygun adımlar atmak zorundayız. En başta iç örgütlenmemizi geliştirici önlemler almalıyız. Tü: müzü bu yönde değiştirmeliyiz. Sonra, örgütsel demokrasiyi daha iyi bir işlerliğe kavuşturmak, bilgi ve deneylerin genelleşmesini, kadrolarımızın, üyelerimizin bilinç düzeylerinin yükselmesini sağlamak, merkezle şubeler arasında uyum ve hareket birliğini geliştirmek, önemli sorunlarımız ara - sındadır. Kongremizde bütün bu noktalar, sorunlar üzerinde geniş tartışmalar yapacağız, somut öneriler getireceğiz. İGD'nin güçlenmesi ve daha da yığınsallaşmasında bu sorunların çözümü ertelenemez! 

I. Kongremizin toplanmış olması örgütümüz için gerçekten önemli bir dönemeçtir. Hangi koşullar altında savaşım verdiğimizin bilincindeyiz. Gerici - faşist güçlerin, maocu grupların saldırıları, İGD'yi yoketme planları sürüyor. Ne var ki, örgütümüz bugün, onun ulaştığı örgütlülük düzeyi, bilinçli ve sorumlu çalışmalarımız bu saldırıları sonuçsuz bırakacaktır. İGD düşmanlarının hevesleri kursaklarında kalma- ya mahkumdur. 

İGD 2,5 yıl içinde büyük sınavlardan geçti. Üyelerimizin özveri ve yiğitliği her eylemde, her alanda görüldü. İGD binlerce yurtsever, ilerici gencin bilinci, zekası, gençlik onuru ve emeği üzerinde yükseldi. 
Bu yolda kanını - canını ortaya koyanlar oldu. İGD'nin güçlenmesi için, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için yaşamlarını yitiren, faşistler ve aynı yoldaki karanlık güçler tarafından katledilen üyelerimizi her zaman içimizde, savaşımımızda yaşatacağız! Anıları yok olmayacaktır! 

I. Kongremizin İGD açısından ileri bir aşama olacağına inanıyoruz. Kongre çalışmalarımız verimli sonuçlar yaratacaktır. 
Şimdi sesimiz daha gür, yolumuz daha aydınlık. 

Yaşasın I. Büyük Kongre! 

Yaşasın İGD! 

Yaşasın DDGF! 

Yaşasın UÖB! 

Yaşasın dünya gençliğinin anti - emperyalist dayanışması! 

Daha güçlü, daha yığınsal İGD için i leri! 


DDGF Uluslararası Büro Sekreteri CARLOS SILVA: 


“DAYANIŞMA UTKUYU YAKINLAŞTIRIR, 


İGD 1. Büyük Kongresi'ne 
Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun temsilcisi olarak katılan DDGF Uluslararası Büro Sekreterlerinden Portekiz'li Carlos Silva ile 
İYG bir konuşma yaptı. Dünya gençlik hareketinin ve 
Türkiye gençliğinin güncel konuları çerçevesinde yapılan bu konuşmayı okuyucuları - mıza Sunuyoruz. 

İYG — Türkiye'de kaldığınız süre içinde Türkiye gençlik hareketini ve İlerici Gençler Derneği'nin çalışmalarını daha yakından görme olanağı buldunuz, İGD 1. Büyük Kongresi'ni izlediniz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 

Carlos Silva — Türkiye'deki gerçek durumu tanıma açısından bu Kongre bizim için çok önemli olmuştur. Özgürlüklerin tümüyle olmadığı bir ortamda, İGD 1. Büyük 
Kongresi Türkiye ilerici gençliğinin bir utkusudur. - Bu 
Kongre demokratik özgürlükler'için de bir utkudur. Türkiye'de işçi, köylü ve öğrenci gençliğin sorunlarını bu kadar iyi bilen ve bu soruların çözümü için somut öneriler getiren tek örgüt İGD'dir. 
Kongre'de bütün delegeler her türlü eleştiri ve özeleştiriyi yaptılar. Bu, Kongre'nin gerçekten demokratik oldu- 
Eunun göstergesidir. Bütün delegeler program ve sonuç üzerinde anlaştılar. Delegeleri ve tüm ilerici gençliği en sıcak duygularımla selamlı - yorum. Zor koşullarda savaşıyorsunuz, ölen arkadaşlarınız var, propagandanızı yaparken, gazetenizi satarken saldırıya uğruyorsunuz. Cesaretinize hayranız ve bu cesaretiniz, faşizme geçit verme - yeceğinizi gösteriyor. 

İYG — Bildiğiniz gibi İGD, 
DDGF'nin 10. Kongresi'nde Federasyonunuza üye oldu. 
Üyeliğin Türkiye gençlik hareketi açısından önemi çok büyük olmuştur. Siz bunun uluslararası önemi üzerine ne düşünüyorsunuz? 

Carlos Silva — İGD'nin uluslararası bir önemi var. 
Bundan dolayı dünya gençlik ailesine katıldığınız için sizlere sevincimi belirtmeme İzin verin. Federasyonumuzda şöyle bir söz vardır: «Dayanışma utkuyu yakınlaştırır». 
“Şili'deki faşist cuntaya hayır», «Tüm yabancı askerler Kıbrıs'tan çekilmelidirr gibi 


belgilerin gecede ve Kongre" 
de atılması bunun bir göster gesidir. Federasyonumuz 
Türkiye ilerici (gençliğinin tek yığınsal örgütü İGD'nin ulusal bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımını her yönden destekleyecektii 

Türkiye ilerici gençliği şimdiye dek Federasyon'da temsil edilmediği işin sorunları üzerine bilgi'efme olanağı - mız yoktu. Fakat şimdi Türkiye gençliğinin sorunlarını biliyoruz. Bunun yanısıra, bu sorunların çözümü için savaşım veren İGD'yle dünya gençliğinin dayanışmasını daha da somutlaştırıyoruz. 


İYG — Türkiye'de sapik akımların işçi sınıfı ve gençlik hareketine saldırıları, düşmanlıkları çok açık bir şekilde görülebilir. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? 

Costa Silva — Goşistler ve maocular toplumsal ilerleme savaşımına düşmandırlar, Bu sapık unsurlar, birçok ülkede işçi sınıfı partilerini ve hareketlerini kendilerine düşman bellemişlerdir. Bunların karşı devrimci yüzleri, Türkiye'de ilerici gençliğe ve İGD'ye düzenledikleri saldırılarda faşistlerin yöntemlerini kullanmalarından kolayca anlaşılabilir. Tüm dünya ilerici gençliği barış için savaşırken bunlar savaş için savaşıyorlar. 
Bunlar «savaşa evet» derken, ilerici gençlik «barışa evetdiyor. Bundan dolayı onlar tüm insanlığın soylu arzula - rının düşmanıdırlar. 


İYG — Federasyonunuzun ana belgilerinden birini «Kahca Barış İçin İleri» oluşturmaktadır. Barış savaşımı konusunda söyleyecekleriniz. 
var mı? 

Costa Silva — Barış savaşımı, Federasyon'un ana belgilerinden biridir. Güncel sorun emperyalizmin Avrupa'- da Nötron Bombası'nı yapmasını engellemektir. Halklar milyonlarca insanın öldüğü iki dünya savaşı yaşadı. Federasyon'umuz, tüm dünya gençliğini, Helsinki Sonuç Belgesi'nin hayat geçirilmesi ve Nötron Bombası'na karşı savaşımı güçlendirmesi için mücadeleye çağırıyor. 

Bu savaşım içinde Avrupa gençliğinin ve öğrencilerinin 
20 - 27 Ocak 1978'de yaptıkları bir toplantı vardır. Bu top 


lantıya değişik politik, ideolojik ve dinsel eğilimlerden çeşitli uluslararası, bölgesel örgütün 254 temsilcisi katıldı 
Bu, bizce çok önemli bir olaydır. Hazırlanan belgenin 23 
Mayıs'ta yapılacak BM'nin Silahsızlanma Üzerine Özel Toplantısı'na götürülecek olması bunun önemini daha da arttırıyor. 

İYG — Dünya gençliğinin önünde 11. Dünya Gençlik ve 
Öğrenci Festivali'ni başarıy - la sonuçlandırmak görevi duruyor. Festival üzerine söylemek istedikleriniz nelerdir? 

Costa Silva — Festival hazırlıkları her geçen gün hiz kazanıyor. Festival hareketi tüm dünya gençliğini sarıyor, yürekler Küba'da, Havana'da atıyor. Havana Festivali, «Anti - emperyalist dayanışma, barış ve dostluk için» belgisi altında, tüm dünya gençliğinin en yüksek forumu ve en 
görkemli gösterisi olacak. 120 
ülkede Ulusal Hazırlık Komitesi'nin kurulması, buna olan inancımızı arttırıyor. 

Festival'e 16 bin delege, 5 
bin turist, 900 gazeteci ve 130 
konuk katılacak. Küba ancak bu kadar insanı alabiliyor. 
Tüm dünya gençliği, Festival'e katılanlarla birlikte aynı heyecanı, aynı coşkuyu duyacak. Ülkenizde de Festival Hareketi'ne büyük önem ve- 


rildiğini, Türkiye ilerici gençliğinin Festival hazırlıklarını tüm olanakları ve gücüyle sürdürdüğünü gördüm. «Haydi Havana 78'e» belgisinin gece ve Kongre boyunca haykırılması bunun en somut örneğidir. 

İYG — Gazetemiz aracılı - gıyla Türkiye gençliğine iletmek istediğiniz bir şey var mı? 

Costa Silva — Bir kez daha şunu belirtmek isterim ki zor koşullar altında savaşım veriyorsunuz. Buna karşın 


kararlılığınızın, o inancınızın emperyalizme, faşizme karşı, bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme için verdiğiniz savaşımı utkuya ulaştıracağına olan kesin inancımı belirtmek isterim. 
DDGF, Türkiye ilerici gençliġinin daima yanındadır ve bundan sonra da olacaktır. 
Tüm Türkiye ilerici güçleri - ne, tüm ilerici gençliğe ve 
İGD üyelerine en sıcak se- 
— Tamlarımı “iletir; “savaşımla - rında başarılar dilerim, 
İYG — Teşekkür ederiz. 


11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Uluslararası Hazırlık Komi tesi 4. Oturumunu 2-3 Mart 1978'de, Almanya Demokratik Cumhuriyeti'- nin başkenti Berlin'de yaptı. 94 ulusal hazırlık komitesi ve 21 bölgesel ve uluslararası örgütün 305 temsilcisi - nin katıldığı bu toplantıda aşağıdaki Festival Programı kararlaştırıldı : 


28 TEMMUZ 

«Anti - emperyalist dayanışma, barış ve dostluk için» sloganı altında Festival'in açılışı. 

29 TEMMUZ 

Emperyalizmin manevralarına karşı, ulusal bağımsızlık ve ırkçı rejimlerin tümüyle yokedilmesi için savaşım veren Güney Afrika, Namibya ve Zimbabwe halkları, gençliği ve öğrencileri ile dayanışma. 

30 TEMMUZ 

Emperyalizme, siyonizme, gericiliğe karşı Orta-Doğu'da tam ve kalıcı bir barış için savaşım veren Arap ülkelerinin halkları, gençliği ve öğrencileri ile, özellikle, FKÖ öncülüğünde savaşım veren Arap ve Filistin halkı ile dayanışma. 

31 TEMMUZ 

Dünya barışı, yumuşama, güvenlik ve uluslararası işbirliği, silahlanma yarışının sona erdirilmesi ve tam silahsızlanma savaşımında gençlik ve öğrenciler. 


FESTIVALE DOĞRU 


fl. festival programı 


1 AĞUSTOS 
Emperyalizme, sömürgeciliğe ve gericiliğe karşı, ulusal bağımsızlık, egemenlik, demokrasi ve ulusal kaynaklarına sahip olmak için, tüm politik tutukluların salınması için savaşım veren Latin Amerika ve Karaipler gençliği ve öğrencileri ile dayanışma, anti - faşist savaşımla, özellikle Şili halkıyla dayanışma. 
2 AĞUSTOS 
Emperyalizme karşı, özgürlük ve ulusal bağımsızlığın elde edilmesi, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, yeni ekonomik ilişkiler, tam ve karşılıklı çıkarlar, yeni uluslararası ekonomik bir düzenin kurulması için savaşım veren halklar, gençlik ve öğrenciler üzerine 
3 AĞUSTOS 
Sömürü, bunalım ve tekellerin baskısına karşı, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, daha ileri ekonomik, toplumsal ve politik dönüşümler için savaşım veren kapitalist ülkelerin gençliği ve öğrencileri üzerine. 
4 AĞUSTOS 
Küba'da sosyalizmi kuran ve yaşatan halk ve genç kuşak üzerine. 
5 AĞUSTOS 
Halkların yeni utkuları, dünyadaki genç kuşağın hakları üzerine. 

Haydi 12. Festivale. Küba size veda eder. Kapanış gösterisi, 


ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER 
BİRLİĞİNİN 'GD 1. KONGRESİNİ KUTLAMA MESAJI: 


Delegelerimize vize verilmeyerek Kongre'nize katılmamız engellendi. 
Yurdunuzda özgür gelecek, adalet ve ilerleme için, ve öğrencilerin çıkarları, yüksek öğrenimde reformlar ve demokratikleştirme uğrundaki savaşımınıza çok büyük katkıda bulunacağına inandığımız Kongre'nize en içten başarı dileklerimizi gönderiyoruz. Örgütünüzün çalışmalarının daha da gelişeceğinden, pekişeceğinden eminiz. Koşulsuz dayanışma ve basarı dileklerimizi iletiriz. 


Yaşasın Anti - Emperyalist dayanış» ma, barış, dostluk. 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER 


DİMİTROV KOMÜNİST GENÇLİK BİRLİĞİ MERKEZ KOMİTESİNİN İGD 
1. KONGRESİNİ KUTLAMA MESAJI: 


Tüm Bulgar gençliği adına, Dimitrov Komünist Gençlik Birliği Merkez Komitesi, 1. 
Kongre'nizden dolayı size dost selamlarını iletir. Gençliğin haklarını ve çıkarlarını koruma, demokrasi ve toplumsal ilerleme için genç kuşağı birleştirme savaşımınızda sizlere başarılar dileriz. 

İki örgüt arasındaki dostça ilişkilerin, kalıcı barış, güvenlik ve işbirliği, silahsızlan - ma, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve toplumsal ilerleme için genel savaşımımız adına, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ve anlayış yararına, güçleneceğine ve gelişeceğine inanıyoruz. 

Dünya ilerici gençliğinin anti - emperyalist birlik ve dayanışması güçlensin! 

DİMİTROV KOMÜNİST GENÇLİK BİRLİĞİ 


BİRLİĞİ SEKRETARYASI 


İGD 1. Büyük Kongresi'ne, Yunanistan Komünist Gençlik Örgütü (KNE)'nin temsilcisi olarak katılan Vasilis Hronakis ile gazetemizin yaptığı konuşmayı sunuyoruz. 

İYG — Ülkenizde örgütünüzün çalışmalarını ve savaşımını anlatırmısınız? 

Vasilis Hronakis — KNE (Yunanistan Komünist Gençliği) Halkımızın Karamanlis Hükümetine karşı verdiği savaşıma tüm gençliği katmak için tüm gücü ile çalışıyor. Çünkü Karamanlis Hükümeti 
NATO ve Amerikan emperyalizminin, işbirlikçi tekelci burjuvazinin çıkarlarını savunuyor. 

KNE, Yunanistan Komünist 
Partisi öncülüğünde, Yunanistan'ın NATO'dan çıkması, Amerikan emperyalizminin ve NATO üslerinin sökülüp atılması için verilen savaşıma omuz veriyor. Çünkü bugün Karamanlis Hükümeti, Yunanistan'ın NATO askeri paktında olmadığını ilan ederken, Yunanistan'ın askeri manevralarında NATO askeri planları uygulanıyor. Ayrıca, KNE, Yunanistan'ın AET'e üye olmaması için savaşım veriyor. Kıbrıs konusunda ise BM kararları doğrultusunda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, bağlantısızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması için savaşıyor. Tüm yabancı askerlerin Kıbrıs'tan çekilmesi, yabancı üs ve ve tesislerin sökülüp atılması ve Kıbrıs konusunun, Sovyetler Birliği'nin önerdiği gibi, uluslararası bir konferansta ele alınması için KNE savaşımını yükseltiyor. 

KNE, Helsinki kararları çerçevesinde, Ege sorununun barışçıl yollardan çözümlenmesi için YKP öncülügündeki savaşıma omuz veriyor, Ege'nin serbestçe dolaşılan bir barış denizi olmasını istiyor 

Korkunç ve insanlık dışı Nötron bombasına, Amerikan emperyalizminin üretim planlarına karşı ve buna bağlı olarak bu korkunç bombanın Yunanistan'a yerleştirilmesi- ne karşı amansızca savaşırken, Akdeniz ülkeleri ve tüm dünya ülkeleri arasında barış, dostluk ve kardeşliğin kurulması yolunda savaşım veriyor. 


KNE, halkın ve gençliğin de- 


MERKEZ KOMİTESİ 


YUNANİSTAN KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ (KNE) TEMSİLCİSİ VASİLİS HRONAKİS : - 


ençliğin Savaşım Gecesinde uluslararası konuklar toplu halde. KNE 


mokratik hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, yaşam düzeyinin yükseltilmesi için savaşım veriyor. Aynı zamanda gençliğin kendi sorunları doğrultusunda genç işçi, köylü ve öğrencilerin ve teknik okul öğrencilerinin haklarını savunuyor. 

KNE, tüm gençliğin tek bir yumruk gibi birleşmesi için çalışırken, bunun yanısıra tüm demokratik gençlik örgütlerinin birleşmesi, gençlik birim örgütlerinin güçlenmesi, yığınsallaştırılması ve doğru yolda yürümesi için vargücü ile çaba harcıyor. 

KNE, tüm gençliğin marksizmleninizm ve proletarya enternasyonalizmi ilkelerini benimsemesi, sınıf savaşında yerini alması için çalışıyor. 
İYG — Örgütünüzün önünde duran en ivedi sorunlardan, başarılması gereken görevlerden sözedermisiniz? 

Vasili Hronakis — Ülkemiz ilerici güçlerinin ve KNE'nin en önemli sorunlarından birincisi YKP 10. 
Kongresi'dir. 10. Kongre kararlarında KNE kendi görüşlerini bulacaktır. Üyelerinin ve tüm gençliğin kongre kararlarını öğrenmeleri ve hayata geçirmeleri için savaşım, örgütümüzün en önemli görevlerindendir. 

Yunanistan gençliğinin 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ni yaygın bir şekilde tanıması ve festival heyecanını duyması için çalışmalar daha da hızlandırılmıştır. 

KNE, gelecek yıl yapılacak olan 


Temsilcisi Vasili Hronakis sağdan urüncü.. 


2. Kongresi'ne hazırlanıyor. Aynı tarihlerde kutlanacak olan YKP'nin 
60. yılına her alanda tüm gücü ile katılacak. 

İYG — Türkiye Gençliğinin savaşımı üzerine neler söylersiniz? 

Vasili Hronakis — KNE, tüm Yunanistan ilerici gençliği ilgi ile Türkiye ilerici gençlik hareketini yakından izliyor. Her iki ülkenin ortak düşmanı olan faşizme ve emperyalizme karşi yürütülen savaşım, tüm faşist örgütlere, anti-demokratik uygulamalara karşı, genç işçi, köylü ve öğrenci gençliğin demokratik, ekonomik hak ve özgürlüklerinin alınması için, tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması ve ulusal baskılara son verilmesi için Türkiye'nin ilerici demokratik güçleri ve İGD'nin zor koşullarda savaşım verdiğini faşist saldırı ve katliamların yoğunlaştığını, buna rağmen anti- demokratik uygulama ve faşist baskılara karşı direnişin yüksek boyutlara ulaştığını biliyoruz. İzin verirseniz gazeteniz aracılığıyla İGD üyelerine, tüm Türkiye ilerici gençliğine ve okuyucularınıza en sıcak dayanışma duygularımı iletmek ve yeni savaşımlarınızda daha büyük başarılar beklediğimizi belirtmek isterim. 

Mücadele zor olabilir ama zafer bizim olacak! 

İYG — Kongre hakkındaki izlenimleriniz nedir? 

Vasili Hronakis — Ülkenizde kısa bir süre bulunurken Kongre'nizin 


ileri bir adım olması için İGD'nin büyük gayretlerini ve tüm Türkiye gençliğine ulaşması için yaptığı çabaları görme fırsatı bulduk. İGD'nin sürdürdüğü savaşıma tüm Türkiye gençliğini katma gayretlerine tanık olduk. Tüm baskılara karşın, hem faşist örgütlerden, hem de karşı dev- 
“imci sapık akımlardan saldırılar gelmesine karşın, İGD'nin bu görevi yerine getirdiğini gördük. 

1. Kongre'nizin önemi, açılış gecesine katılanların çoşkusundan ve karşı devrimci güçlerin saldırıların- dan anlaşılmaktadır. İGD'nin 1. 
Kongresi'nin savaşımınıza yeni bir hız, itici bir güç katacağına, yeni kazanımlar için, yeni utkular için bir başlangıç olacağına inanıyoruz. 
Gençlik açısından önemli olan 1. 
Kongre, aynı zamanda tüm demokratik örgütler için de aynı öneme sahiptir. İGD 1. Kongresi tüm Yunanistan gençliğinin dikkatini çekiyor. 
İGD 1. Kongresi'ndeki hava, KNE ve İGD arasındaki kardeşlik ve dostluğu, iki ülke gençliği arasındaki dayanışmayı güçlendirecektir. 

İYG — Gazetemiz aracılığıyla Türkiye gençliğine iletmek istedik» leriniz nelerdir? 

Vasili Hronakis — Bir kez daha altını çizerek söylemek isterim ki, Türkiye halkı ve Yunanistan halkı arasında ve Türkiye ile Yunanistan gençliği arasında hiç bir çelişki yoktur. Aksine coğrafi komşuluk ilişkilerinin ötesinde faşizme, emperyalizme karşi ulusal bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme için verdikleri savaşım onları yakınlaştırmaktadır, İki ülke işbirlikçilerinin yarattığı suni gerginliği ve $0- venizmi şiddetle mahkum ediyoruz. 
İnanıyorum ki, tüm sorunlar Helsinki Konferansı Sonuç Belgesi'ne bağlı kalarak, barışçıl yollardan, NATO ve ABD emperyalizminin entrikalar çevirmesine izin verilmeden çözümlenebilir. 

Sıcak kardeşlik duyguları bizi 
İGD ile kaynaştırıyor, yakınlaştırıyor. 
İYG — Bize röportaj yapma 0- lanağını verdiğimiz için teşekkür ederiz. Yunanistan gençliğine, Türkiye gençliğinin sıcak dayanışması: nı iletmenizi isteriz. 
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e 19 Mayıs günü Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda -Nazi anlayışının ülkemiz sanatına ve mimarisine etkileri» adlı bir panel yapıldı. 
Türkiye Mimarlar Odası'nın girişimiyle düzenlenen panele Ressam Orhan Taylan, Heykeltraş 
Füsun Onur ve Prof. Maruf Onal katıldılar. Panelin yapılması ülkemizde her gün daha fazla etkisini duyuran faşizm tehlikesine karşı, sanatçıların anti - faşist güçlerin yanında yer alması açısından önemlidir. Panelin diger bir önemi, faşizmin sanat üzerindeki etkilerini açığa çıkartmasında yatmaktadır. 

e 11 - 12 Mayıs günleri arasında Kültür Bakanlığı'nın girişimiyle düzenlenen «Sinema Kongresi» 
sona erdi. Kongrede yeni çıkarılan sinema yasası ve ilerici sanatı baltalamayı kendisine görev edinmiş olan sansüre karşı iki önemli karar alındı. Sinema emekçilerinin sosyal güvenceye kavuşturulması, sinema eğitimi, yerli yapım vb konularda görüşler ve öneriler belirtildi. Alınan kararlarda: 1) Yeni sinema yasasının son şeklini almadan sinema emekçilerinin onayına sunulması ve yasaya son şeklini vermek için bir kurultayın toplanması, 2) Sansürün çağdışı olduğu belirtilerek 2559 sayılı yasanın 6. maddesinin kaldırılması istendi. 


e Ünlü karikatürcülerimizden, aynı zamanda bir maden işçisi olan Burhan Solukçu'nun karikatürleri İstanbul Karikatür Müzesi'nde sergileniyor. Karikatürcüler Derneği'nin düzenlemiş olduğu sergide Solukçu'nun orijinal karikatürlerinin yanısıra ba sılmış olanlar da yer alıyor. 


e Geçtiğimiz günlerde düzenle - nen çeşitli yarışmaların sonuçları belli oldu: Sait Faik hikaye ödülü'nü «Anaların Hakkı» ile 
Selçuk Baran ve «Gözleri Bağlı Adam» ile Adnan Özyalçıner paylaştılar. Yeditepe şiir ödülü'- nü «Doğu Şiirleri» ile Hilmi Yavuz aldı. 


Dayanışma ve savaşım geceleri, ismi üzerinde dayanışma ve savaşım gibi soylu amaçları simgelerler. Ama bu tür gecelerin içerisinde öyleleri vardır ki bir simge olmaktan da öte bir anlam taşırlar, bir oluşumu, gelişimi sergi lerler. Politik içeriği ile, potansiyeli ile diğerlerinden farkılık taşırlar. Bir anı, bir gece olmakla kalmayıp, uzun yıllar belleklerden silinmezler. 

Hızlı bir politikleşme sürecinden geçen ülkemizde böylesi ağırlıklı gecelere son yıllarda sık sık tanik olunuyor. 
Demokrasi ve ilerleme güçlerinin atılımları gecelere damgasını vuruyor. 1976 1 Eylül Barış Gecesi, 16 Mayıs Ulusal bağımsızlık ve Demokrasi Gecesi, DİSK'in kuruluşunun 10. 
yıldönümünü kutlama gecesi, Nazım Hikmet gecesi.. önemli ve sürekli anımsanan geceler arasında ilk akla gelenler. 

İlerici Gençler Derneği 1. Büyük Kongresi ile bu unutulmaz gecelere, yenileri eklendi. Kongre boyunca dört dayanışma ve savaşım gecesi coşkuyla izlendi. 

Gecelerin ilki; 14 Mayıs «Anti - emperyalist dayanışma, barış ve dostluk için gençliğin savaşım gecesi» belgisi altında kutlandı. İstanbul'da Spor ve Sergi Sarayı'nda dı zenlenen bu gece İGD Büyük Kongresi'nin nasıl geçeceği konusuna açıklık getirdi. O gece Spor ve Sergi Sarayı hınca hınç doluydu. İğne atsan yere düşmezdi. İlerici gençler, kongre delegeleri doldurmuştu tüm salonu. Böylesi kitlesel geceler çok görülmüştü ama bu derece anlamlısına, potansiyeli yüksek olanına bugüne değin az rastlanmıştı. Nicelik niteliğe dönüştü 14 Mayıs savaşım gecesinde. Yoğun politik atmosfer içerisinde türküler, marşlar söylendi, ilerici gençliğin, işçi sınıfının belgileri haykırıldı bir ağızdan. Spor Sergi, «Yaşasın İGD, Yaşasın DDGF», «Faşizme geçit yok» 


KONUKLAR GAZETEMİZİ 
ZİYARET ETTİLER 


«Türkiye Komünist Partisine Özgürlük» sesleriyle inledi. 
Sloganlar, marşlar, türküler İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü'nün açış konuşması boyunca durmadı, gece başladığı gibi sonuna kadar aynı coşku, aynı heyecan, aynı kararlılık ile devam etti, Coşku kasırgası yabancı konuklar sahneye çıktığı zaman doruğuna vardı. Uluslararası dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi. Konukların konuşmaları ayakta saatlerce alkışlandı. Gece'ye gelen mesajlar coşkuyla karşılandı. Uruguay Gençlik Örgütünün, Kolombiya gençlik örgütü n mesajı ile faşizme öfkemiz, kinimiz bilendi. Sovyetler Birliği, Bulgaristan gençlik örgütlerinin-mesajları-ile-hep.beri özgürlük türküleri söylendi. 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Ulüsfararası.. . 


İGD 1. Büyük Kongresi'ni izlemek üzere ülkemize gelen uluslararası ve çeşitli ülkelerin ulusal gençlik örgütlerinin temsilcileri kongre çalışmaları dışında bir dizi demokratik kuruluşu ziyaret ettiler. Bu arada gazetemizi de ziyaret eden yabancı konuklar çalışmalarımız hakkında bilgi aldılar. Gençlik basınının uluslararası dayanışmayı ilerletmedeki rolüne dikkati çekerek, gençlik basınında materyal değişiminin önemine değindiler. İYG çalışanları açısından da çok yararlı geçen bu ziyaret sırasında gençlik basını üzerine görüş alış - verişinde bulunuldu. Gazetemizi, politikasından, mizampajına değin dikkatle inceleyen uluslararası delegasyon, çalışmalarımıza başarılar dileyerek iyi izlenimlerle ayrıldıklarını belirttiler. 


GÖRÜLMEDİ 


Hazırlık Komitesi'nin Küba'dan gönderdiği mesaj okunurken Fidel'in, Che'nin gençliğine selam duruldu. «Haydi Havana 78'e» sesleri uzun süre dinmedi. EDON'un mesajında Kıbrıs'a bağımsızlık, bağlantısızlık, toprak bütünlüğüne saygı istendi. «Kıbrıs NATO üssü olmayacak» denildi. Her okunan mesaj savaşım azmimizi biledi, dayanışma selamlarımızı götürdü uluslararası ve ulusal gençlik örgütlerine, demokratik kuruluşlara, oMaden-İş'e, İKD'ye, TÖB-DER'e, KÖGEF" 

Politik yönü ağır basan 14 Mayıs «Savaşım Gecesi» sanat yönü ile de dikkati çekti. Memleketin değişik yörelerinden fçlklor ekiplerinin, İGD Tiyatro Kolu'nun gösterileri ilgiyle izlendi. İGD Korosu türküler, marşlar söyledi. Şiirler okundu. Salonun düzenleniş biçimi gecenin havası ile uyum içindeydi. Salonun arka bölümünü boydan boya büyük bez bir pano kaplamıştı. Panoda Lenin'in büyük bir resmi bulunuyor, resmin altında «Gençliğin ölü z öğretmeni» yazısı okunuyordu. Salonun diğer köşelerinde bir çok pano daha vardı. İlerici gençlik hareketinin sönmeyen yıldızları Barışlar, Nevzatlar, Ahmetler, Avniler,... işçi sınıfımızın önderleri Suphiler, Nejatlar, Nazım Hikmetler çizilmişti bu panolara. Pankartlarda İGD'nin savaşım belgileri okunuyordu birer birer. 

Örgütlülüğü, disiplini ile, coşkusu politik aktivitesi ile anlamlı, anlamlı olduğu kadar 1. Büyük Kongre'nin gençlik forumuna dönüşeceğinin muştucusuydu anti - emperyalist dayanışma, barış, dostluk irin genrli#in cevaşım geceil 

Ikinci gece, Kongre'nin birinci günü akşamı Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda «Şili Halkı ve Gençliği ile Dayanışma» belgisi altında kutlandı. Şili halkı ve gençliğiyle dayanışma dile geldi. Tüm dünya gençliği ile sıcak dayanışma somutlandı. Pinoşe'nin zulmüne karşı savaşan Allende'lerin, Jara'ların, Neruda'ların, Korvalan'ın gençliği ile, Şili halkı ile dayanışma bir kez daha yükseklerde dalgalandırıldı. 
Amerikan boyunduruğuna. faşizme karşı hep bir ağızdan yüzlerce kez haykırıldı «barış-dostluş-dayanışma- belgisi. 
Türkümüz oldu Şili halkının ve gençliğinin türküsü VEN-CEREMOS!.. 

16 Mayıs gecesi, İGD'nin gelişimi, savaşımı, eylemleri 
slayt ve film gösterileri ile yaşandı. 1 Mayıs Film'i izlendi. 

Son gece 18 Mayıs günü Bakırköy Halkevi'nde kutlandı. «11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali için İleri- belgisi altında düzenlenen Gençlik, Birlik-Dayanışma Gecesi'nde 10, Festival'in filmi gösterildi: İGD'nin Havana Festivali'ne verdiği büyük önem, festival'e yığınsal katılım için verdiği savaşım somuta indirgendi. «Haydi Havana 78'e» belgisi saatlerce haykırıldı. 

Dayanışma ve savaşım geceleri Kongre'ye renk kattı. 
Aynı zamanda böylesine önemli bir kongre ile birlikte dört tane birbirinden güzel gecenin belirli bir program çerçevesinde düzenlenmesi, İGD'nin örgütlü gücünü dosta - düşmana bir kez daha gösterdi. 


ETKİLİLER GÖREV BAŞINA 


Bismil'in Sinan Köyü'nde süren 
Ağa baskısı son günlerde yoğunluk kazanmaktadır. Sinan Köyü ağası Ahmet Sinan'ın oğlu Süleyman Sinan kendi topraklarında çalışan ve zorbalıklara karşı koyan Mehmet Koç'u gece saat 20.00 sıralarında kahveden alarak traktörü kullanmasını istemiş ve yolda giderken tabancası ile vurarak öldürmüştür. Daha sonra olaya kaza süsü vermek amacı ile traktöre çiğnetmiştir. Köylüler tarafından suçlu savcılığa ve güvenlik kuvvetlerine haber verildiği halde halen yakalan - mamıştır. Herkesin gözleri önünde elini kolunu sallaya sallaya dolaşmaktadır. İlerici - yurtseverlere karşı azgınca saldıran, köylüye zulmeden bu ağanın suçu (herkes tarafından bilin- 


diği halde) bu şekilde serbestçe dolaşması ilginçtir. Yetkili makamlar bir an önce gerekli işlemlerin yapılması için harekete geçmelidirler. 

Bunun yanısıra Çermik'in merkez köylülerinin topraklarına, haşhaş ektikleri için el konulmaktadır. Haşhaşlar sökülüp atılmaktadır. Jandar - ma ve komando baskıları alabildiğine yoğunluk kazanmıştır. Sık sık köyler üzerinde helikopterler dolaşarak köy - lüler korkutulmak, yıldırılmak isten - mektedir. Biz ilerici - yurtsever gençlik olarak bütün bu baskılara, zulme karşı çıkıyor ve demokratik güçleri bu faşist - gerici hareketlere karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. 

DİYARBAKIR'LI 
İLERİCİ - YURTSEVER GENÇLER 


MAOCULARIN SALDIRILARI 


SONUÇCSUZ KALACAK! 


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sermayenin bir kolu olan maocu faşistler Kars'ta bu görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Her yerde ilericilerin düşmanı olan bu karşı - devrimciler işçi sınıfına, halka, ilerici gençlik hareketine yaptık - ları saldırılara bir yenisini daha eklediler. «Gençliğin yolu işçi sınıfının yoludur!» belgisiyle yola çıkan ve her geçen gün daha geniş gençlik kesimleri- ne uzanan İGD'nin gelişimi egemen güçleri olduğu gibi maocu faşistleri de çileden çıkartıyor. Ağababaların - dan emir alan maocular ilerici ge lik hareketine saldırılarını sürdürüyorlar. 

Faşist cinayetlerin arttığı şu dönemde faşistlerin olmadığı yerlerde ikizkardeşlerinin görevlerini üstlenen maocu faşistler ilerici arkadaşımız Yaşar Uluman'ı yaraladılar. Daha sonra peşlerine taktıkları birkaç serseri ile derneğimize taşla, silahla sal- 


dırdılar. 

Bu karşı - devrimcilerin her geçen gün kitlelerden soyutlanmaları, onları tıpkı faşistler gibi saldırganlaştırıyor. Kars'ta Eğitim Enstitüsünde faşist işgalin kırılması sorunu gündemdeyken maocuların bu provokasyonu ilerici güçler arasında oluşturulmaya çalışılan güç ve eylem birliğini bozmaya yöneliktir. o İlericiler bu oyunlar karşısında uyanık olmak zorundadırlar. 

İlerici gençlik hareketi sağdan ve «solndan gelen tüm saldırılara vura vura yürüyecektir, büyüyecektir. 
Ne gerici faşist güçlerin, ne de maocu faşistlerin saldırıları bizleri işçi sınıfının yolundan ayırmayacaktır. 
KAHROLSUN FAŞİSTLER, MAOCU FAŞİSTLER! 

GENÇLİĞİN YOLU İŞÇİ SINIFININ YOLUDUR! 


KARS İLERİCİ GENÇLERİ 
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19 MAYIS VE 
ANTİ-EMPERYALİST SAVAŞIM-2 


EMPERYALİST - KAPİTALİST 
SİSTEM İÇİNDE KALDIKÇA 
DURUM DEĞİŞMEYECEKTİR 


Bu düzende kaldıkça, bu insan manzaralarının hiç bir zaman degişmeyeceği, emekçilerin, gençliğin sömürüsünün hızlanarak süreceği bilimsel bir olgudur, Emperyalist - kapitalist sistemin içine düştüğü bunalım bu konuda burjuva ideologlarını bile iyimser düşünmekten alıkoymaktadır. Emperyalist - kapitalist sistemin genel bunalımı giderek derinleşmekte, süregenleşmekte, devrevi bunalımlarla içiçe geçmektedir. Ülkemiz gibi emperyalist - kapitalist sisteme göbeğinden bağlı ülkelerde daha yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Emperyalist ülke burjuvazisi gibi aşırı kârlarının bir bölümünü emekçilere aktarma olanağından yoksun az gelişmiş ülke burjuvazisi sömürü koşullarını emekçi sınıflara zorla kabul ettirme yoluna sık sık başvurmaktadır. Faşizme davetiye çıkarılmaktadır. Bir çoğunda ya faşist rejimler vardır, ya da faşist tehlike gündemdedir .Ülkemizde de gözlenen durum budur. Faşist tehlike üstelemektedir. Tekelci sermaye bunalımlarını emekçi halkımıza zorla kabul ettirmek istemektedir. Bu yüzden ülkemizde savaşım daha sert, daha kanlı boyutlar almaktadır. 


GÜNÜMÜZDE 
ANTİ-EMPERYALİST 
SAVAŞIM GÜÇLÜ 
BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR 


Bir yandan faşist tehlike üste lerken diğer yandan kitlelerin anti- emperyalist, anti-faşist eyleminin yükseliş kaydettiği görülmektedir. 
Bu savaşımda işçi sınıfımız en önde yer alıyor. Diğer toplumsal sınıf ve katmanları etkiliyor, savaşım hattına çekiyor. Anti-emperyalist savaşım sürecinin gelişiminden gençlikte etkileniyor. Aktif konumlara geçiyor. İşçi sınıfının savaş yoluna giriyor. 

Bilindiği gibi anti-emperyalist devrim süreci dünya çapında büyüyen ve gelişen toplumsal bir olgudur. 
Bu sürecin gelişim doğrultusunu, kapitalizmden sosyalizme geçiş belirlemektedir. Anti-emperyalist devrim süreci; çağımızın üç ana dalgası, yani dünya sosyalist sistemi, kapitalist ülkeler işçi sınıfı hareketi ile ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşı veren ülke hareketleri temelinde yükselmektedir. 

«... Günümüzde demokratik hareketler, genellikle günümüzdeki tarihi aşamaya, özellikle kapitalizmin genel bunalımının giderek şiddetlenmesine ve halk' kitlelerinin kapitalist tekellerin egemenliğine karşı gösterdiği gittikçe büyüyen direnişe sıkıca bağlıdır. 

«,., Günümüzdeki demokratik hareketlerin derin kökleri kapitalizm gerçeğinin ta kendisine dayanır, canlılıkları, yenilmezlikleri buradan ileri gelir. Bunlar herşeyden önce, çağdaş kapitalizmin temel çelişkilerinden birinin; tekellerle bütün halk çoğunluğu arasındaki uzlaşmazlığın meyvesidir.» (Marksizm-Leninizmin İlkeleri, ¢ III, s 367-368, Yar Yayınları) 


GENÇLİĞİN o ANTİ-EMPERYALİST SAVAŞIMDA ETKİNLİĞİ 
ARTMAKTADIR 


Anti-emperyalist savaşımın ge- 


İlerici yurtsever gençler montaj sanayini protesto icin İzmit-İstanbul arasında yürüyorlar... 


lişimi gençliği derinden etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. 

«Sayıca çoğalan ve politik eylemini arttıran genç insanlar, Batı Avrupa, Amerika, Japonya, Türkiye ve diğer ülkelerde toplumsal olguların önemli bir etkeni olmuşlardır. 

Genç insanların eylemi, çağdaş burjuva toplumunun derinleşen bunalımını yansıtmaktadır. Emekçi gençlik, başta aşırı sömürüye uğrayan ve kapitalizmde geleceğe umutsuzlukla bakan genç sanayi işçileri sınıf savaşımına gün geçtikçe daha büyük ölçüde girmekte, sendikalara, öteki komünist ve demokratik örgütlere katılmaktadırlar. 

Geniş öğrenci yığınları, yalnız köhne bir eğitim sisteminin aksaklıklarına karşı, yalnız örgütlenme özgürlüğü için, yalnız eğitim kurumlarının yönetimine etkin olarak katılmak için değil, aynı zamanda egemen sınıfların politikasına karşı savaşımın diğer kahramanlık örneklerinden esinlenen gençliğin gittikçe büyüyen bir kesimi, barış, demokrasi ve sosyalizm için, emperyalizme karşı girişilen dev yığın eylemlerinde fiilen yer alıyor.» (4 Toplantı, sf. 145-146, Ürün Yayınları) 

Belgede işaret edildiği gibi uluslararası çapta gençliğin anti-emperyalist eylemleri artarken 60'lı yıllar- dan itibaren Türkiye ilerici gençliginin anti-emperyalist, anti-faşist eylemleri hızlılık kazanmıştır. 


TÜRKİYE GENÇLİĞİNİN ANTİ-EMPERYALİST 
GELENEĞİ KÖKLÜDÜR 


——— 

Gerçekte Türkiye gençliği köklü bir anti-emperyalist geleneğe sahiptir. Bu gelenek ulusal kurtuluş savaşının savaş boylarında destanlaşmıştır. İşgal kuvvetlerine karşı savaşı İzmir'de, daha İzmir'in işgal edildiği gün, genç sosyalist gazeteci Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla başlamıştır. Emperyalist işgaldilere karşı savaşımda ulusal kurtuluş savaşının başarıya ulaşmasında Türkiye gençliğinin önemli bir yeri vardır. 
Bu savaşım yüzbinlerce gencin kanıyla, canıyla kazanılmıştır. Daha düzenli ordu birlikleri kurulmadan binlerce genç emperyalist işgalcilere karşı silahlanıp çete savaşlarında yeralmıştır. 

Ulusal kurtuluş savaşından sonraki yıllarda gençlik hareketi 1960'- lara hatta 196ö'lere dek zikzaklar çizmiştir. Ancak burada 1950-1951 yıllarında Amerikan emperyalistle- 
-ri için Kore'ye asker gönderilmesine karşı yapılan protesto eylemlerini, Nazım Hikmet'in hapisten kurtarılması için üniversite gefçliğinin kampanyaları ve eylemleri, 27 Mayıs hükümet dewriminde gençliğin yeri ve eylemleri anılmalıdır. 

1960-1965 yılları arasında Türkiye'de gençlik hareketleri bilimsel sosyalizmden henüz uzaktır. 1965 yılından sonra ise sosyalist dünya görüşü gençlik hareketine yansımaya 


İlerici yurtseverer gençler diyorlar 


başıamıştır. Gençlik ohareketindeki anti-emperyalist eylemler ve istemler bu ylllarda gözle görülür bir yol almıştır. Bu yılların anti-emperyalist gençlik eylemleri olarak «Petrollerin Millileştirilmesi Kampanyası», 6. Filo'yu protesto eylemleri, İstanbul-Ankara arasında yapılan «Özel Okulları Devletleştirmelidir Yürüyüşü», «Nato'ya Hayır Haftası», «Montaj sanayi ve Ortak Pazara Hayır Haftası» sıralanabilir. 

Bugün ülkemizde gençlik hareketinin, anti-emperyalist eylemlerinin ulaştığı boyutlar gözler önündedir. Üstelik gençlik hareketi önceki tüm dönemlerden farklı bir yapı- da gelişmekte, işçi sınıfının savaşım perspektifinden giderek daha çok esinlenmektedir. Gençlik eylemleri kendiliğinden değil, işçi sınıfının doğrultusunda yörüngeye oturmaktadır. Bu düzeye ulaşılmasında İlerici Gençler Derneği'nin kuruluşunun gençliği işçi sınıfının savışı yoluna çekmesinin payı büyüktür 
1976, 1977, 1978 1 Mayıs'a gençliğin yığınsal katılımı, demokrasi ve özgürlükler için DİSK'in İzmir ve İstanbul mitinglerinde âynı sonuca ulaşılması, 16 Eylül DGM direnişi, MESS'e karşı yiğitçe direnen metalurji işçileriyle dayanışma, Helsinki Konferansı Sonuç Belgesi'nin uygulanması için ardıcıl savaşım, «Nötron Bombasına Hayır» kampanyasına aktif katılım, ulusal kurtuluş savaşı veren halklar ve gençlikle dayanışma eylemleri ilerici gençlik hareketinin anti-emperyalist eylemlerine verilecek somut örneklerdir. 
Gençlik hareketinde boy veren maoculuk, serüvencilik gibi sapık akımların çözülme sürecine girmesi de gençliğin anti emperyalist savaşımının yükseliş kaydetmesinden ayrı 


İTÜ Gümüsuyu binası önünde 6. Filo Defol» 


değildir. 

Gençlik, işçi sınıfının savaş yoluna girdiği ölçüde anti-emperyalist eylemleri ve anti-emperyalist güçlerin safındaki yeri daha da güçlenecek, bu güçlülük daha geniş gençlik kesimlerini savaşıma çekici etken olacaktır. Bu da doğrudan barış, bagımsızlık, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımının kazanç bölümüne yazılacak büyük hir değer olacaktır. 


SONUÇ : 


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın yasalaşmasının 40. yıldönümünde durum ana hatlarığla budur. Elbette bugünkü durum dünden farklıdır. İlerici yurtsever güçler cephesi gelişip güçlenmiştir. 19 
Mayıs'in anti-emperyalist geleneği- ni sürdürecek ve yaşatacak güçlü demokratik bir potansiyel oluşmuştur. Ama gerici egemen güçlerde gelişmelere seyirci kalmıyorlar, yeni karşı-devrim güçlerini cepheye sürüyorlar. Karşı-devrim cephaneliği- nin ön sıralarında ülkemizde bugün faşistler ve maocular birlikte yeraluyorlar. İlericiliğin, demokrasinin, ulusal bağımsızlığın düşmanlığını kesintisiz pekiştirerek sürdürüyorlar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın anti-emperyalist özünün boşaltılması önünmüzde somut bir örnek olarak duruyor. 
Emekçi halkımız, gençlik, faşizmin. 
maoizmin gerçek yüzünü görüyor. 
ulusal, bağımsızlık ve demokrasi savaşımına daha sıkı sarılıyor. İşçi sınıfının etrafında halka oluyor. Ülkemizde anti-emperyalist devrim süreci gelişiyor. Faşizmin ve maoizmin karanlığını yara yara!.. 


a — 


